
SLOT DER JODENVERVOLGING

Mocht men er niet uit afleiden dat nu ook de Sicherheitspolizei achter het
emigratie-project stond? Dat laatste werd trouwens door Weinreb met zijn
gebruikelijk aplomb beweerd. Velen raakten ervan overtuigd dat zij dank
zij de medewerking van de Wehnnacht-generaal en van de Sicherheitspolizei,
maar toch in de eerste plaats dank zij de geniale Weinreb spoedig redding
zouden vinden - zijn project breidde zich van week tot week verder uit. In
augustus waren er al twee- tot drieduizend 'ingeschrevenen' geweest (die
allen gedetailleerde instructies ontvingen wat voor bagage zij mochten
meenemen), later werden het er in totaal drie- tot vierduizend. In die latere
fase ging Weinreb er soms toe over, personen die hij 'aangenomen' had, een
'bewijs van inschrijving' te verstrekken, daarentegen kregen diegenen die
zich nu schriftelijk bij hem aanmeldden, veelal een gestencild afwijzings-
briefje: de lijst zou vol zijn - beter gezegd: er was op de drie lijsten die hij
beweerde aan te leggen (hij zei nu ook dat men met drie treinen mocht ver-
trekken) plus op de drie reservelijsten 'geen plaats meer'. In Den Haag,
Scheveningen, Rotterdam en Amsterdam benoemde hij eigen 'plaatselijke
vertegenwoordigers'. Hij trok enkele Joodse en vier niet-Joodse helpers aan
om boodschappen en stukken rond te brengen. Hij liet een 'reiscornité'
vormen om de treinreis tot in bijzonderheden voor te bereiden; de acht
leden van dat comité (dat o.m. contact opnam met het Amsterdamse reis-
bureau Hayman & Schuurman dat van '40 af bij de reële emigratie van ca.
zevenhonderd Joden ingeschakeld was geweest) waren een Rotterdams
oud-gemeenteraadslid, twee geziene advocaten, de plaatsvervangend hoofd-
vertegenwaardiger van de Joodse Raad in Den Haag, Keyzer, een Rotter-
dams oud-ambtenaar, de oud-secretaris van de Nederlands-Duitse Kamer
van Koophandel en twee Joden uit het bedrijfsleven. Per 'familiegroep' die
vertrekken mocht, werden 'aanvoerders' benoemd. Maar wanneer kwamhet
nu tot dat vertrek ?Weinreb wist voor het uitstel telkens weer een plausibele
verklaring te geven: in september heetten alle formaliteiten nog niet vervuld,
in oktober was ontdekt dat enkele ingeschrevenen deviezen naar het buiten-
land overgebracht hadden - en op I I november werd Vichy-Frankrijk, waar-
heen men in eerste instantie zou vertrekken, bezet. De rest van november kon
Weinreb beweren dat de uit die bezetting voortvloeiende moeilijkheden
nog niet opgelost waren. Begin december deed hij evenwel weten dat het
vertrek nu spoedig op handen was. Omstreeks die tijd 'keurde' Weinreb op
de gebruikelijke wijze in Amsterdam twintig tot dertig Joodse meisjes die
zich als 'treinhelpsters' beschikbaar gesteld hadden en op 15 december vond
in Den Haag een vergadering plaats waar de nummers van de plaatsen voor
de deelnemers die in de eerste trein zouden instappen, bekendgemaakt wer-
den - die eerste trein zou op 24 december vertrekken; op de avond van de
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