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karakter de mens tot bij uitstek positieve prestaties in staat kunnen stellen.
Bij Weinreb ontbrak die basis, naar wij vermoeden: van jongs af aan. En
terwijl in de bezetting bij sommigen de positieve elementen in hun persoon
geaccentueerd werden, bood zij anderen juist de mogelijkheid, de negatieve
elementen uit te leven. Weinreb heeft zich die kans niet laten ontgaan, beter
misschien: hij is voor verleidingen die essentieel met de bezettingssituatie
samenhingen, bezweken. Anderen meesleurend in zijn pathologisch spel,
was hij zelf tegelijk een meegesleurde. En in die zin willen wij, al zijn wan-
daden ten spijt, ook hem als slachtoffer zien van een gruwelijke tijd.

De Joodse onderduik

Hoe de Joodse onderduik in de zomer van' 42 op gang kwam, hebben wij
aan het slot van hoofdstuk 4 in ons vorige deel verhaald. Wij hebben toen
onderstreept dat het over het algemeen moeilijk was, duikadressen te vinden,
en voorts als onze indruk weergegeven dat men aanvankelijk in socialistische
en communistische kringen naar verhouding het sterkst geneigd was, voor
ondergedoken Joden te zorgen. Enige tijd later werd die hulp vooralook uit
de hoek van de gereformeerden geboden; na de bevrijding werd geschat
dat ongeveer een kwart van de Joodse onderduikers bevrijd werd terwijl zij
zich bevonden in gezinnen waar men lidmaat was van de Gereformeerde
Kerken - een kerkgenootschap dat ca. 8% van de bevolking vertegenwoor-
digde. Wij noemden voorts enkelen: Corrie ten Boom (Haarlem) en de
gezusters Jolink (Varsseveld) die, naast anderen, hun woningen ter beschikking
gesteld hadden om als 'doorgangshuis' te dienen en bij wie dus telkens vele
Joden, soms enkele tientallen, tegelijk ondergedoken waren. Wij stonden
stil bij het verzetswerk van de familie Bogaard (Nieuw-Vennep) waar men
zich met de permanente zorg voor enkele honderden Joodse onderduikers
belast had. Wij refereerden aan het werk van het Utrechtse 'Kindercornité'
en enkele andere groepen, vooral van studenten (Amsterdam, Groningen),
die voor een deel van de ca. zesduizend Joodse kinderen die gescheiden van
hun ouders ondergebracht werden, duikadressen wisten te vinden, Wij
hebben er bij dat alles met nadruk op gewezen dat de hulp aan de Joodse
onderduikers niet door grote organisaties op touw gezet werd (de Landelijke
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers kwam pas in de lente van '43
duidelijk van de grond), maar door enkelingen en zeer kleine groepen, in
een tijd bovendien (vóór de April-Meistakingen) waarin nog maar weinig
ambtenaren bij de distributiediensten en de bevolkingsregisters het waagden,
illegale daden te verrichten. 'De Joodse onderduikers', schreven wij, 'kwamen,


