
SLOT DER JODENVERVOLGING

ook en zelfs in de laatste fase van de bezetting. Een 'organisator' in Zwolle
had toen een Joods echtpaar in een gezin laten onderduiken waar de huis-
vrouw, die overspannen geraakt was, gedreigd had het echtpaar aan te geven.
De 'organisator' 'draafde een tiental adressen af om onderdak voor het in ge-
vaar zijnde echtpaar te vinden. Alle tien waren moedige mensen: ze durfden
te weigeren' (d.w.z.: ze kwamen niet met allerlei uitvluchten te voorschijn)!
- een elfde was tot medewerking bereid. Of wat tijdens de bezetting gezegd
werd (Presser heeft het weergegeven): 'De armen geven je onderdak, de
rijken geven je een adres", inderdaad juist is, durven wij niet met stelligheid
beamen.? Dat er enig verschil is geweest in de houding van 'armen' en
'rijken', klinkt overigens niet implausibel: angst voor het verlies van mate-
riële bezittingen speelde vaak een rol bij diegenen die 'neen' zeiden, en in het
algemeen mag men wellicht stellen dat de maatschappelijke solidariteit, als
zij risico's met zich brengt, door het eigen bezit verzwakt wordt. Misschien
is dan ook tekenend wat eind' 42 in Arnhem gebeurde: de vroegere eigenaar
van een grote Joodse manufacturenzaak, vier-en-zeventig jaar oud, wist zich
met zijn vrouw die suikerziek was, te verbergen toen andere Joden ter
plaatse opgehaald werden. 'Een dag en een nacht', zo legde een ander later
zijn verhaal vast,

'heeft hij toen door Arnhem gelopen met zijn bagage en koffers bij zich, ge-
volgd door zijn hulpbehoevende vrouw. Maar geen van zijn vrienden durfde
hen, al was het maar voor één nacht, onderdak verlenen. Eindelijk herinnerde
hij zich een orgelman die hij elke week een paar centen gegeven had, in ruil
voor wat draaimuziek. Deze was wèl direct bereid te helpen. En in de kleine stulp
van die man hebben de oude mensen toen vier nachten achtereen op een paar
stoelen met wat kussens gelegen."

Er werd nadien een ander duikadres voor hen gevonden.
Wij keren naar de 'organisatoren' terug. Gelijk gezegd: voorop stond het

vinden van duikadressen - tijdelijke of permanente. Dan kwam het regelen
van de reis. Menigmaal ging aan die reis vooraf dat men de personen die
men naar het duikadres wilde brengen, er met klem van argumenten van
overtuigen moest dat deze sprong in het ongewisse verre te verkiezen was
boven die andere welke gevormd werd door de deportatie. Werd men
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