
CRISIS-SITU ATIES

elders dan in de eigen woonplaats ondergebracht, dan was als regel een
treinreis onvermijdelijk (zonder ster! - men had geen reisvergunning) en was
dus een goed nagemaakt persoonsbewijs zo al niet onontbeerlijk dan toch
wel hoogst wenselijk. Dergelijke pb's waren vóór de lente van' 43 schaars.

Maar de activiteit van de 'organisatoreri' was, als zij 'hun' Joden aan het
duikadres afgeleverd hadden, niet ten einde - men kan eerder zeggen dat
zij dan eerst recht begon. Als de Joodse onderduikers geen eigen fmanciële
middelen hadden, dan moesten de 'organisatoren' regelmatig voor geld
zorgen. Zij moesten óók zorgen voor bonkaarten. Geld moesten zij in-
zamelen, voor bonkaarten hadden zij een betrouwbaar contact bij een ge-
meentelijke distributiedienst nodig. Wel bezat het (illegale) Nationaal
Steunfonds in de tweede helft van' 43 voldoende geld en beschikte de LO
toen over voldoende bonkaarten, maar afgezien nog van het feit dat de
meeste 'organisatoreri' van de Joodse onderduik toen al een vol jaar achter
de rug hadden waarin noch het NSF, noch de LO hen hadden kunnen helpen,
vond toch ook nadien, in het duister der illegaliteit, maar een minderheid
dier' organisatoren' de weg naar beide organisaties. Het NSF heeft met een
aparte afdeling ('Vakgroep J') de fInanciële zorg voor (naar schatting) ca.
achtduizend Joodse onderduikers op zich genomen - acht- van de ca.
achttienduizend die (eveneens naar schatting) aan het einde van de oorlog
opdoken.

BOlmen waren dus steeds en geld was vaak nodig. Maar dat waren slechts
twee constante punten op een program dat ettelijke variabelen toonde. De
'organisatoren' waren voor de meeste Joodse onderduikers de verbinding
met de buitenwereld. Zij moesten, zo mogelijk, voor de talloze kleinigheden
zorgen die onderduikers nodig hadden: nieuwe steunzolen, een nieuwe bril,
nieuwe kleding als de oude totaal versleten was, boeken, een schaakspel,
enzovoort, enzovoort. Zij moesten dienst doen als bagageverzorger, als
postbode, soms ook als postilion d' amour. Zij moesten, als zijzelf en de gast-
heer bezoek toestonden, dat bezoek regelen. Zij moesten (mèt de gastheren
en gastvrouwen) hun eigen ongeduld over het trage verloop van de oorlog
bedwingen, moeilijkheden aanhoren, zorgen opvangen, troosten bij verdriet,
moed inspreken - kortom, met eigen zwakke krachten sombere, pessimis-
tische, wanhopige mensen overeind houden. Zij moesten, dàt vooral,
crisis-situaties opvangen: een onderduiker verging van de pijn en moest naar
de tandarts (naar wie ?), of een arts (wie?) moest bij hèm komen, of hij moest
naar een ziekenhuis (welk?) - of hij stierf. Wat te doen met het stoffelijk
overschot? Begraven? In het water werpen? Of in het donker op straat of
in een plantsoen leggen? De meest frequente crisis van alle was dat er tussen
de onderduiker en het 'gastgezin' of tussen samenhokkende onderduikers


