
SLOT DER JODENVERVOLGING

onderling ondragelijke spanningen ontstaan waren of dat er gevaar dreigde -
verhuizen was dan noodzakelijk. Maar waar kon men een nieuw duikadres
vinden? En deugde het pb nog? En kende degeen die dat pb gebruikte, wel
voldoende de personalia van die ander waarvoor hij of zij zich uitgaf? Geen
week ging voorbij waarin de 'organisatoren' niet met dergelijke crisis-situaties
geconfronteeerd werden en waarin zij, jong als zij veelal waren, beslissingen
moesten nemen waar mensenlevens van afhingen. Dat vergde besluitvaardig-
heid en doorzettingsvermogen, eindeloze toewijding, eindeloos geduld.'

Misschien kunnen enkele passages uit het 'dagboek' van Arnold Douwes
(die zijn meeste onderduikers in het zuiden van Drente had zitten) van dit
alles een denkbeeld geven:

"Woensdaçmorçen, 3 november' 43 ... De algemene indruk die ik heb overge-
gehouden van de laatste 2 weken is er een van heen en weer vliegen op mijn
fiets, van naar Hoogeveen reizen om mensen van 't station te halen, van met aller-
hande mensjes in de maag te zitten, van een wanhopig zoeken naar duikadressen
voor jongens, m.eisjes, babies, volwassenen, vrouwen en mannen, Telkens kwa-
men weer nieuwe voorraden.

Verder een avalanche van telefoon-oproepen, telegrammen, standjes over
bonnen, pb's, bagage etc. Van aanhoudend gezanik van mensen bij wie ik
duikelaars 'tijdelijk' bracht en die mijn begrippen over 'tijdelijk' te rekbaar
vonden ...

De plekken-zoekerij voor de diverse Joodse duikelaars had nogal wat voeten
in de aarde. Eerst altijd 'tijdelijk' plaatsen. De mensen kunnen moeilijk weigeren
als je zegt dat de 'klant' buiten zal moeten slapen als ze hem niet onderdak ver-
schaffen. Natuurlijk is het resultaat wel eens ruzie, maar over 't algemeen valt
het wel mee.

Ik heb Amsterdam gezegd dat er meer gestuurd moeten worden.
Er is een jongen die onder de zweren zit, ook kwam er één doodziek aan ...
Op Am.sterdamse Veld ben ik bij een Katholiek Weeshuis geweest, heb een

tijd met de Moeder Overste zitten praten om haar te bewegen Joodse kinderen
op te nemen, maar ze deed het niet. Ik trachtte op haar gevoel te werken, wees
op haar Christenplicht, maar niets hielp. Ook bij de Deken ben ik geweest die
een ruime pastorie had en wel een dozijn duikelaars had kunnennemen. Maar hij
beweerde geen plaats te hebben ...

1 Soms waren hetjoden die, door 'goede' valse papieren gedekt, als 'organisatoren'
optraden. Een hunner was de Rotterdammer A. J. U. Cohen die eennauwe relatie
onderhield met de communistische verzetsleider Gerben Wagenaar. Cohen had
vóór de oorlog de rabbijnenschool in Frankfurt aan de Main bezocht; hij richtte
eind' 43 in Rotterdam een Joodse schuilsynagoge in met gebruikmaking van een
deel van de inboedel van het gebouw van de Joodse gemeente waarin hij ingebroken
had. Zulk een schuilsynagoge bestond in de laatste fase van de bezetting ook iu
Amsterdam, wellicht ook elders.


