
ARNOLD DOUWES

Laatst heb ik een boer en zijn vrouw in Hollandse Veld geweldig uitgekafferd.
Ik had ze na lang praten bewogen een kindje in huis te nemen en heb er dus een
meisje van 9 jaar gebracht. Twee dagenlater kwam ik met haar bagage en onder-
tussen hadden ze haar weer de deur uitgezet. Meester Wigman heeft zich over
haar ontfermd, hoewel hij 't huis al vol heeft. Ik heb haar maar naar een ander
gebracht, een plek die ik bestemd had voor een nieuweling uit Amsterdam.
Van alles kun je in dit vak meemaken.
Veel medewerking ondervindt men niet van het Nederlandse volk als geheel.

't Zijn uitzonderingen die werkelijk de vijand dwars zitten. Het gros is te egoïs-
tisch en te laf ...
De mensen die in deze streken duikelaars nemen en op andere rnanier helpen,

zijn bijna allemaal Gereformeerd ...

Zondagmiddag, 21 lIovember' 43 ... De tegenwerking die wij van verschillende
kanten ondervinden, is groot. In de eerste plaats natuurlijk van de mensheid in 't
algemeen die weigert onderdak te verschaffen aan hen die vervolgd worden.
Allerhande uitvluchten krijgen we dagelijks te horen, die gewoonlijk geen steek
houden. Bv.: plaatsgebrek, geen schuilplaats" pratende kinderen of -dienstbode,
hartkwaal van de huisvrouw, te dicht aan de straat, te ver van de weg af, geen
kinderen in huis, te veel kinderen in huis.

Allemaal van die bekende smoesjes, ze betekenen allemaal hetzelfde, n1.: ik
wilniet helpen, ik ben te 'egoïstisch', ik wens mijn have en goed, mijn vrijheid,
niet te wagen voor een ander.

Maar ook uit eigen kamp worden we in de wielen gereden. 'Men' wil niet dat
we meer Joden naar deze buurt halen (Nieuwlande), er zitten er al te veel, zegt
'men'. We moeten 'spuien' i.p.v. aanvoeren ... We werken te roekeloos en te
lichtvaardig, dat slaat dan op het aanvoeren van onderduikers zonder vooraf
plaatsen te hebben besproken. De praktijk bewijst echter dat dit een uitstekend
werkend systeem is, dat ons wel eens met de handen in het haar doet grijpen,
maar dat 'werkt'."

Enkele maanden later, medio januari '44, nam Arnold Douwes in zijn
'dagboek' 'een korte bloemlezing, een greep uit de correspondentie' op,
hoofdzakelijk 'brieven en briefjes die we de laatste tijd ontvingen'." Wij
citeren:

Arnold aan 'Jan'
'De sneeuwklokjes zien er prachtig uit. Wat een vroeg voorjaar, hè? Maar

waar blijft het geld? Hier alles best. Doe 't maar per postwissel of giro. Gegroet.'

1Het was wenselijk dat het huis waar Joodse onderduikers zaten, een schuilplaats
bezat waar dezen, als er gevaar dreigde, in konden wegduiken. "Dagboek van
Arnold Douwes', p. 53-57. 3 A.v., p. 85-89.


