
SLOT DER JODENVERVOLGING

Vooral haar ouders zouden dit graag willen, om eens iets naders over de kinder-
tjes en de omgeving te horen,
Ik hoop dat u daarom voor één keer een uitzondering wilt maken. We zouden

het allen zéér op prijs stellen.'

'Nico' aan Arnold
'Dringend gevraagd:
1. plaats voor jong stel, f 40 per maand
2. plaats voor stel op leeftijd, zeer typisch.' Geen geld.
3. 3 à 4 pb's (ik smeekje hierom)
4. nieuwe blanco stamkaarten.
Houje taai.'

*

Heeft het voorafgaande enige indruk gegeven van hetgeen van de 'organisa-
toren' van de Joodse onderduik gevergd werd? Wij hopen het. Een aspect, een
wezenlijk, misschien wel het wezenlijkste, kunnen wij niet weergeven: de duur
van die dagelijks verrichte arbeid. Diegenen die haar in de zomer van '42
ter hand namen, vertrouwden dat de Geallieerde invasie uiterlijk in de herfst
zou komen - ze bleef uit. Lente' 43 dan? Geen invasie. Zomer en herfst?
Weer niet. Zeker, het Rode Leger wist in '43 grote overwinningen te
behalen, Italië capituleerde, op het Apennijnse schiereiland werden de
Duitsers teruggedrongen, de bombardementen op de Duitse steden namen
in hevigheid toe en de Amerikanen vorderden in de Stille Oceaan, maar het
overheersende gevoel in bezet gebied werd door 'Ber' zuiver uitgedrukt toen
zij aan Arnold schreef: 'Hoe lang zou het nog duren met die ellendige rot-
oorlog? Of het de hele tijd al goed gaat, daar schieten we niet mee op.'
Seizoen na seizoen verstreek en een last die men op zich genomen had in het
vertrouwen dat men hem slechts enkele maanden zou moeten torsen (een
last ook waarvan men zich onmogelijk kon ontdoen), blééf drukken, maand
na maand, één jaar, twee jaar - en werd zwaarder.

Niet anders lag het bij de Joodse onderduikers en bij diegenen die hun
huisvesting verleenden. Men permittere ons, voor die laatsten het woord
aan te houden dat wij al eerder gebruikten: het 'gastgezin'. 'Gastheer' of
'gastvrouw' zou te beperkt zijn (de kinderen speelden vaak ook een rol) -

1 Geprononceerd Joods uiterlijk. Om het rninder geprononceerd te maken, lieten
Joodse onderduikers soms hun haar verven; ook werd het uiterlijk wel eens door
operatief ingrijpen gewijzigd.
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