
HET BESTAAN DER ONDERDUIKERS

Telkens leek hij nabij - telkens verschoof hij tergend naar een vage toe-
komst.

*

Er zijn, zoals wij eerder vermeldden, enkele groepen Joden geweest die zich
op eenzame plaatsen in de natuur schuilgehouden hebben: in het veen, op
de heide, in bossen. Wij hebben er geen volledig overzicht van. Wij achten
het plausibel dat deze vorm van onderduik op het platteland door menigeen
gedurende korte tijd beproefd is, vooral in de zomer van '42 toen men er op
rekende dat de herfst de bevrijding zou brengen. Ook die onderduikers-in-
de-natuur waren van helpers afhankelijk. Hadden die onderduikers al
tevoren een schuilplaatsin gereedheid gebracht (een onderaards hol, een hut),
dan bleef toch de noodzaak van ravitaillering bestaan: zij hadden drinkwater
ell voedsel nodig. Contact met betrouwbare plattelanders (dorpelingen,
boeren) was onontbeerlijk.
Zo werd, vermoedelijk in april' 43 toen alle Joden 'uit de provincie' naar

hetJudendurchgangslager Vught moesten vertrekken, in de bossen bij Grathem
(tussenRoermond en Weert) een schuilhut in gereedheid gebracht voor een
Joods gezin uit Roermond. Men gebruikte voor die hut een gedemonteerd
kippenhok. Bovendien werd bij een nabije boerderij een onderaardse schuil-
plaats gebouwd. Toen deze voorzieningen eenmaal getroffen waren,
maakten ook anderen, nl. jongeren die zich aan de arbeidsinzet wilden ont-
trekken, er gebruik van. Niet ver Vail Grathem, bij Roggel, kwam een
tweede onderduikkamp waar zich o.m. twaalf Joden schuilhielden, Het
kamp bij Grathem werd in de zomer ontdekt, nadat enkele niet-Joodse
onderduikers op kernlissen in de buurt hadden lopen zingen: 'En dat wij
onderduikers zijn, dat willen wij weten!' Het kamp bij Roggel werd in de
herfst verlaten; de onderduikers konden gemakkelijker op boerenhoeven
ondergebracht worden.
Vermoedelijk was het ook de aan de Joden gedane aanzegging om naar

Vught te gaan, die er toe bijdroeg dat een aantal hunner in een onderduikers-
kamp op de Veluwe belandde dat in een van de bossen van Staatsbosbeheer,
nl. bij Het Soerel, iets ten noorden van Vierhouten. al in gebruik genomen
was. Twee initiatieven waren hier min of meer op elkaar gebotst. Om te
beginnen hadden enkele inwoners van Nunspeet: de gepensioneerde hoofd-
conducteur Vail de spoorwegen Dionysius Bakker ('Opa Bakker'), zijn echt-
genote Corry Bakker-van Rheenen ('tante Cor') en de student Andries
Lenstra in een woonwagen bij Het Soerel enkele Joodse onderduikers onder-
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