
HET 'PAS-OP-KAMP'

een slag met de kolf van diens geweer. Enkele andere mannen trachtten toen
te ontkomen - één werd neergeschoten en afgemaakt, de anderen gaven
toen hun vluchtpogingen op en de vijf die nog in leven waren, werden,
nadat twee graven gedolven waren, de een na de ander doodgeschoten, het
kind het laatst.

*

Gelijk gezegd: wij nemen aan (nadere gegevens zijn niet beschikbaar) dat
zich ook elders in het land wel kampen-in-de-natuur bevonden hebben
waar kleine groepjes Joden zich enige tijd schuilgehouden hebben. In de
winter was dat nagenoeg ondoenlijk. Er zat aan die karnpen bovendien altijd
het nadeel vast dat uit de noodzaak van regelmatige ravitaillering risico's
voortvloeiden. Het is haast een wonder dat het 'Pas-Op-kamp' eerst na bijna
anderhalf jaar ontdekt is - men mag daar de conclusie aan verbinden dat de
vele tientallen personen die van het bestaan van het kamp op de hoogte
waren, een bewonderenswaardige zwijgzaamheid betracht hebben. Voor
dit type schuilplaatsen was ons land op zichzelf veel te dicht bevolkt. De
vervolgde Joden hebben er als groep dan ook nauwelijks baat bij gevonden;
voorzover zij niet uit de Nederlandse samenleving vluchtten, moesten zij
niet daar onderduiken waar geen -, maar juist waar wèl mensen woonden:
bij diegenen hunner die tot huisvesting bereid waren.
Wij hebben in dit hoofdstuk getracht van dat alles een beeld te geven, óók

trouwens van de lotgevallen van de 'legale rest' en, in het vorige hoofdstuk,
van de grote ophaalacties die van mei' 43 af karakteristiek waren voor de
'derde fase' der Jodendeportaties.
Naar die meimaand moeten wij nu terugkeren. Inde periode immers die er

op volgde, nam, mede door enkele Duitse maatregelen die onmiddellijk na
het neerslaan van de April-Mei-stakingen afgekondigd werden, het aantal
niet-Joodse onderduikers met grote sprongen toe waardoor ook de illegaliteit
een machtige impuls kreeg. Er is van dat alles veel te verhalen, maar voor
wij dat doen, willen wij aandacht besteden aan het onderwerp dat in elks
gedachten voorop stond: het oorlogsverloop. De invasie van West-Europa,
door sommigen al in '40, door zeer velen in '41 verwacht, was in de zomer
van '42 door nagenoeg een ieder voor zeker gehouden - en uitgebleven.
Zomer' 43 dan?


