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'vóór de herfstbladeren vallen'

Drie jaar was Nederland bezet toen de April-Meistakingen uitbraken - drie
jaar waarin alles wat gebeurd was, de brede massa van het Nederlandse volk
alleen maar in toenemende mate had doen haken naar de bevrijding. Dat
verlangen was door de wijze waarop de bezetter de grote stakingsbeweging
in bloed gesmoord had, versterkt en het werd verder aangewakkerd door
de nieuwe dwangmaatregelen die hij afkondigde. Nadat op 29 april' 43 al
bekendgemaakt was dat alle ex-militairen in krijgsgevangenschap weg-
gevoerd zouden worden (het was die bekendmaking geweest die de stakingen
had doen ontstaan), werd in de eerste dagen van mei gelast dat twee be-
volkingsgroepen zich voor de arbeidsinzet in Duitsland moesten aanmelden:
op 5 mei werd dat bevel gericht tot de studenten die de loyaliteitsverklaring
niet getekend hadden, op 8 mei tot alle mannen van achttien tot vijf-en-
dertig jaar; die studenten moesten al op 6 mei opkomen, de achttien- tot
vijf-en-dertigjarigen zouden zich jaarklasse na jaarklasse moeten komen
presenteren bij de gewestelijke arbeidsbureaus. Alsof dat nog niet genoeg
was, volgde op I3 mei een bevel dat de gehele bevollcing trof: alle radio-
toestellen moesten ingeleverd worden; dat betekende dat een element uit
het bestaan dreigde te verdwijnen waaraan tallozen zich vastklampten: het
dagelijks nieuws uit Londen,

De eis tot inlevering van de radio's kwam dubbel hard aan omdat zich
juist in de eerste helft van mei weer oorlogsgebeurtenissen voorgedaan
hadden die met intense belangstelling gevolgd waren.

Het was een teleurstelling geweest dat de Amerikanen en Engelsen er na
de grote overwinning bij El Alamein (eind oktober '42) en de landingen in
Marokko en Algerië (8 november' 42) niet in geslaagd waren, ook Tunesië
in handen te krijgen; de Duitsers en Italianen hadden zich daar stevig ge-
nesteld. Maar hun dagen waren geteld. In april liet de Geallieerde opper-
bevelhebber in het Middellandse Zeegebied, de Amerikaanse generaal
Dwight D. Eisenhower, een algemene aanval inzetten in de richting van
Tunis en de marinebasis Bizerta en nu werd het Duits-Italiaans bastion
eindelijk opgeruimd. 'Vrijdag 7 mei 1943 - Ik knap van enthousiasme, beslist
ik knap' (wij willen de reacties in Nederland volgen via het dagboek van een
acht-en-twintigjarige Amsterdamse typiste) -


