
'KOM OVER EN HELP ONS!'

Het leek wel of Churchill die hartekreet onder ogen gekregen had. Toen
hij althans drie weken later, op 30 juni, in de Guildhall te Londen het woord
voerde, vlocht hij in zijn toespraak een korte passage in die in bezet gebied
bij nagenoeg ieder het vertrouwen versterkte dat deze zomer dan toch
eindelijk de langverbeide Geallieerde invasie zou brengen. Wel waarschuwde
de grote Britse oorlogsleider dat gecompliceerde landingsoperaties 'long
months of organisation' vergden, maar hij voegde daaraan toe, 'that it is very
probable there will be heavy fighting iu the Mediterranean and elsewhere before
the leaves of autumn fall.' 'Zeer waarschijnlijk'? Churchill had zich kennelijk
voorzichtig willen uitdrukken, maar toch niet zo voorzichtig of hij had ten
aanzien van plaats en tijd zelfseen tip van de sluier opgelicht: 'in de Middel-
landse Zee en elders' - dus, zo dacht men: óók in West-Europa, en: 'vóór
de herfstbladeren vallen' - uiterlijk in de komende vier, vijf maanden dus,
in elk geval vóór eind november. Als het zo lang nog zou duren!

*

Weer was die optimistische visie, zoals wij achteraf kunnen constateren, met
de harde feiten in strijd.
Hitler was geen moment van zins te capituleren. Na de nederlaag in

Tunesië voorzag hij dat Italië de strijd niet lang meer zou volhouden; medio
mei gafhij het Oberkomma1'ldo der Wehrmacht opdracht, plannen uit te werken
voor een bezetting van Noord-Italië voor het geval het fascistischregime zou
ineenstorten. Aan het Oostelijk front bereidde hij een machtig offensief
voor dat, als alles goed liep, tot de verovering van Moskou zou leiden. Dat
de Amerikanen en Engelsen in '43 tot een invasie in West-Europa zouden
overgaan, leek hem uitgesloten. wel namen de Geallieerde luchtbombar-
dementen van de Duitse steden in kracht toe, maar daar werd het Duitse
oorlogspotentieel nauwelijks door aangetast; de Reiihsminister für Riistung
und Kriegsproduletion, Albert Speer, wist althans de Duitse productie van
wapentuig in sterke mate uit te breiden. In onderaardse werkplaatsen in de
Harz werd bovendien in de zomer van '43 begonnen met de serieproductie
van de nieuwe Vergeltungswaffen: de V-l'S en de V-z's - raketwapenen
waarmee Hitler in Londen en in andere steden in Zuid-Engeland dusdanige
verwoestingen hoopte aan te richten dat wellicht de wil van het Engelse volk
am de oorlog voort te zetten gebroken zou worden en in elk geval de voor-
bereidingen voor een Amerikaans-Engelse landing in Europa grondig zouden
worden verstoord. Trouwens, het kon heel wel zijn dat die landing stuk


