
'VÓÓR DE HERFSTBLAD,EREN VALLEN'

van de naderende eskaders gestoord werden.' Het 'markeren' geschiedde in
,43 evenwel vaak niet erg zuiver, de nieuwe types radar waren nogal
primitief (van Hamburg kreeg men bijvoorbeeld, dank zij de rivier de Elbe,
een duidelijk 'beeld' maar van het zoveel uitgestrektere Berlijn niet) en de
strookjes zilverpapier waren niet steeds effectief. Desondanks werden in '43
tientallen Duitse steden zwaar geteisterd, vooral Hamburg en Kassel. Ham-
burg werd tussen 24 juli en 2 augustus des nachts vijfmaal door de Engelsen
gebombardeerd en overdag eenmaal door de Amerikanen. De Duitsers
konden bij twee van de nachtelijke aanvallen de tientallen grote branden die
tegelijk ontstonden, niet bedwingen; er ontwikkelden zich toen gigantische
'vuurstormen' die de helft van de stad in de as legden; onder de burger-
bevolking (Hamburg telde toen ca. anderhalf miljoen inwoners) vielen
bijna vijf-en-veertigduizend doden", een miljoen burgers vluchtte de stad
uit. InKassel, dat eind oktober getroffen werd, kwam het tot een 'vuurstorm'
die zelfs meer dan drie-vijfde van de stad verwoestte. Elders waren de
verwoestingen echter minder groot, met name in de steden van het Ruhr-
gebied die van maart tot juli bestookt werden, en in Berlijn dat, tussen
18 november '43 en za maart '44,16 zware nachtelijke bombardementen te
doorstaan kreeg. Daarbij leed Bomber Command evenwel steeds ernstiger
verliezen en toen op de joste maart van bijna 800 RAF-bommenwerpers die
tot Neurenberg trachtten door te dringen, niet minder dan 94 neerge-
schoten" en 71 zwaar beschadigd werden, besefte ook de bevelhebber van
Bomber Command, Sir Arthur Harris, dat hij de bommenwerpers een bege-
leiding moest meegeven van lange-afstands-jagers die op dat moment nog
niet beschikbaar waren, of zijn tactiek moest wijzigen; ook het RAF-offen-
sief op Duitsland werd nu onderbroken.

Harris en anderen hadden het gehele jaar '43 door verwacht dat Duitsland
onder de nachtelijke bombardementen zou bezwijken; zij dachten dat het
moreel van het Duitse volk gebroken zou worden of dat althans aan Duits-

1Die strookjes zilverpapier werden het eerst afgeworpen bij de grote aanvallen op
Hamburg. In de nacht van 24 op 25 juli dwarrelden de eerste hoeveelheden boven
Nederland naar beneden. Toen de Wehrmacht op 26 juli de strookjes te zien kreeg,
dacht men eerst dat ze met vergif of bacteriën bestreken waren. Z Tussen maart
'43 en maart' 44 eiste de luchtoorlog in Duitsland ca. tweehonderdduizend mensen-
levens. 3 In doorsnee ging in deze periode bij de nachtelijke operaties van Bomber
Command boven Duitsland ca. 5% van alle deelnemende toestellen verloren, het-
geen dus betekende dat Bomber Command, wilde het op sterkte blijven, gemiddeld
in de tijd die voor twintig operaties nodig was, geheel nieuwopgebouwd moest
worden. Dat de bemanningen (hoofdzakelijk Britten en Canadezen) onder een
enorme psychische druk stonden, spreekt vanzelf.
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