
OOSTELIJK FRONT

offensief (code-aanduiding: 'ZitadelIe') meer dan een derde van alle Duitse
strijdkrachten aan het Oostelijk front en zelfsmeer dan drie-kwart van alle
vliegtuigen die zich daar bevonden. Zijn bedoeling was 0111, na een schijn-
aanval ten noorden van de Donetz-rivier, van het gebied van Orel en dat bij
Charkow uit met bijna een half miljoen man aan troepen grote bressen te
slaan in de Russische linies; zijn hoop was dat hij, als die frontdoorbraak
eenmaal gelukt was, de Russische strijdkrachten in het vooruitspringend
frontgedeelte bij Koersk zou kunnen vernietigen om daarna met de tank-
divisiesnaar Moskou of anders zuidwaarts door te stoten. Aan het offensief
ging een grote actie tegen de Russische partisanen in de bossen van Briansk
en Zjitomir vooraf Tezelfdertijd werd 'Zitadelle' in diep geheim voorbereid;
de tanks en de stukken pantsergeschut die ingezet zouden worden, werden
bijvoorbeeld uitsluitend met nachtelijke transporten in de gebieden van
Charkow en Orel geconcentreerd.
De doeltreffende Russische spionage was er in geslaagd, tijdig te weten

te komen wat Hitler voornemens was te doen. Het Russische tegenplan
hield in dat men aan de centrale sector eerst in het defensiefzou blijven om
pas als "Zitadelle' afgeslagenwas, een eigen offensiefin te zetten dat, zo hoopte
men, het gehele Donetzbekken en de oostelijke helften van de Oekraïne en
vanWit-Rusland zou bevrijden. Voor dat offensiefhielden de Russen sterke
krachten in reserve. Zij hadden aan de centrale sector anderhalf maal zoveel
geschut als de Duitsers; aan de frontgedeelten waar de Duitse aanval ver-
wacht werd, stonden op elke kilometer frontlijn bijna 100 stukken artillerie.
Oostwaarts van het front hadden de Russen bovendien, 0.111. door het
inzetten van honderdduizenden burgers, sterke, uitstekend gecamoufleerde
verdedigingslinies laten aanleggen, de een na de ander, zulks tot een totale
diepte van 200 tot 300 kilometer; in de stad Koersk was van elk huis een
klein fort gemaakt.
Om half drie in de nacht van 4 op 5 juli '43 wilde de Wehrmacht het met

zoveel zorg voorbereide offensiefinzetten - ook dat aanvalstijdstipwas aan
de Russen bekend, en om 2 uur 20 werden de Duitse linies door een enorme
artilleriebeschieting getroffen. De Duitse aanval ging twee uur te laat van
start. In de gloeiende zon en te midden van grote stofwolken kwam het tot
bloedige gevechten, vooralook tot tankslagen. Na dagen van verwoede
strijd waren de Duitsers nergens meer dan IQ km opgeschoten. Ze hadden
geen schijn van kans om door de Russische frontzone heen te breken. Elf
dagen na de inzet van hun offensiefwaren zij al niet meer in staat zich te
handhaven op de verste punten die zij bereikt hadden; hier en daar begonnen
zij terug te trekken. Op 20 juli achtte het opperbevel van het Rode Leger
het moment gekomen om tot het eerste tegen-offensiefover te gaan waarbij
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