
GEALLIEERDE LANDING OP SICILIË

van de strijdkrachten die in reserve gehouden waren, een deel ingezet werd.
Op vrijdag 23 juli waren de Duitsers overal teruggedrongennaar de stellingen
die zij bij het begin van het offensief ingenomen hadden. 'Zitadelle' was
mislukt.

Twee dagen later, op zondag 25 juli, werd Mussolini ten val gebracht.

*

In januari' 43 hadden Roosevelt en Churchill het voorstel van de Combined
Chiefs of Staff goedgekeurd om na de verovering van Tunesië uiterlijk eind
juli op Sicilië te landen - een beslissing die samenhing met het feit dat een
campagne op de Balkan waar de Duitsers twaalf divisies hadden staan en
waar de wegen slecht waren, bij uitstek onaantrekkelijk geacht werd. Tunis
werd op 7 mei veroverd en enkele dagen later gaven zich in dat gebied de
laatste Duitsers en Italianen over. Achter de voorbereidingen van de lan-
dingen op Sicilië werd de grootst mogelijke spoed gezet - men wist dat het
Oberkommando der Wehrmacht Duitse divisies naar Italië overbracht. Ruim
zes arriveerden er in juni en posteerden zich niet alleen op het Italiaanse
vasteland, vooral bij Rome, maar ook op Sardinië en Sicilië.

Generaal Eisenhower kon de Geallieerde landingen, waarbij voor het eerst
gebruik gemaakt zou worden van amphibische voertuigen, de Z.g. Dukws1

(of Ducks2, zoals men meestal zei), nog voor de eindtermijn inzetten die in
Casablanca gesteld was - op 9 juli namelijk. De landingen zelf verliepen door
een betere organisatie heel wat vlotter en efficiënter dan in november '42
in Marokko en Algerië het geval was geweest, maar de Geallieerden slaagden
er niet in, de tactische verrassing die zij bewerkstelligd hadden, goed uit te
buiten. Ca. vierhonderdvijftigduizend man aan Amerikaanse en Engelse
troepen werden successievelijk op Sicilië aan land gebracht - zij hadden
tweehonderdduizend Italianen en twee-en-zestigduizend Duitsers (de helft
Luftwa./fe-personeel) tegenover zich. De Italianen boden niet veel weerstand
maar de Duitsers verdedigden zich fanatiek en kundig. Krachtige pogingen
om hen te omsingelen werden niet ondernomen en het gevolg was dat
nagenoeg alle Duitse troepen met ongeveer een derde van de Italianen in
tamelijk goede orde via de Straat van Messina wisten te ontkomen, de
laatsten op 17 augustus.

J Het was een voertuig dat ca. 2,5 ton vervoeren kon. De Duleu/s werden ver-
vaardigd door de Detroit Union Keith Works-vandaar de benaming. 2 'Eendjes'.
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