
'v ó ó n DE HERFSTBLADEREN VALLEN'

*

Het enkele feit al dat de Geallieerden op Sicilië, en daarmee in Europa,
geland waren, had in Nederland de hoop op een spoedige invasie doen
herleven. "Before the leaves of autumn fall', 'Vóór de herfstbladeren vallen .. .'
Zo beloofde Churchill ons in zijn laatste rede de invasie', schreef Het
Parool in een nummer dat midden juli samengesteld werd,

'en de kleinmoedigen waren alweer in de depressie. Zou het dan niet deze zomer
gebeuren? Zouden wij weer op een herfst moeten wachten, en wie vreesde in zijn
hart niet dat er dan weer een nieuwe kink in de kabel zou blijken? ...

De zomer staat volop in bloei, en zie - daar komt op Sicilië de invasie! ... De
legers der bevrijding staan al op Europese grond: 'Before the leaves of autumn
.fall' -

... De invasie is begonnen! Nu in Italië, en morgen? en overmorgen? ... Wij
voelen tot in de diepte van ons hart dat thans de zegetocht van de vrijheid zich
ook in onze richting beweegt. Groot zullen helaas de offers en de inspanningen
nog moeten zijn, ontzaglijk groot. Maar aan het einde staat de herboren vrijheid,
ook in ons Nederland. Wanneer? Wanneer? Wij weten het niet. Maar in onze
harten rijst de hoop - Zullen wij vrij zijn - 'before the leaves of autumnfall' ?'l

*

Van het enthousiasme waarmee althans een deel van het Italiaanse volk in
de zomer van '40 Mussolini's oorlogsverklaring aan Engeland en Frankrijk
begroet had, was nu, drie jaar later, niet veel meer over. Op alle fronten
hadden de Italiaanse strijdkrachten deerlijk gefaald, de koloniale gebieden
die Italië vóór en na de eerste wereldoorlog in Afrika veroverd had, waren de
een na deander verloren gegaan, de Middellandse Zee ('mare nostro1') werd
door de Geallieerden beheerst, een groot deel van de Italiaanse troepen (vele
tienduizenden Italiaanse militairen waren aan het Oostelijk front gesneuveld
of daar verdwenen) stond op de Balkan en wat nog in Italië aan divisies
aanwezig was, had een tekort aan zware wapenen en aan benzine. De
Geallieerden konden, dat realiseerde men zich, landen waar zij wilden. Er
was onder de volksmassa's geen wil meer om de oorlog voort te zetten, zeker
niet aan de zijde van de Duitsers die zich ook in Italië door hun arrogant

1 Het Parool, 56 (30 juli 1943), p. 1.
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