
MUSSOLINI'S DILEMMA

optreden gehaat hadden gemaakt. In maart '43 was het in Noord-Italië
tot grote stakingen gekomen waarmee de arbeiders, vergeefs overigens, op
hogere rantsoenen en hogere lonen aangedrongen hadden. Zij waren even-
wel niet de enigen die er geen gat meer in zagen; anders dan in Duitsland
had de ontevredenheid zich in Italië ook meester gemaakt van maatschappe-
lijke groepen als grootindustriëlen, de hogere geestelijkheid, hoge officieren,
het hogere kader van de fascistischepartij - kringen kortom, die het fascisme
van meet af aan gesteund hadden en er zich, veelal door corruptie, ook door
hadden kunnen verrijken, maar nu vreesden dat zij mèt het in Mussolini
gepersonifieerd regime ten onder zouden gaan. Koning Victor Emmanuel III
dacht er niet anders over. Er waren er in die kringen die zich aan de hoop
vastklampten dat tussen de Geallieerden en Duitsland een soort overeenkomst
getroffen kon worden waardoor Italië van oorlogvoerend opeens neutraal
zou worden, anderen die beseften dat zij, wilden zij niet mèt Duitsland in de
afgrond storten, er wijs aan zouden doen, de Duitse bondgenoot in de steek
te laten en aansluiting te zoeken bij de Verenigde Staten en Engeland.
Mussolini! stond voor een kwellend dilemma: kreeg hij géén Duitse steun,

dan was hij op korte termijn verloren, kreeg hij wèl Duitse steun, dan zouden
de Duitsers (die hij tegelijk bewonderde en haatte) in Italië meer macht
krijgen. Hij opteerde voor dat laatste. Hij drong er al enige tijd bij Hitler op
aan dat deze een accoord met de Sowjet-Unie zou sluiten teneinde de Duitse
strijdmacht op de Balkan en in Italië belangrijk te kunnen versterken en op
19 juli legde hij die denkbeelden tijdens een gesprek in de buurt van Venetië
opnieuwaan Hitler voor. Hitler wees ze af maar beloofde wel dat meer
Duitse divisies naar Italië gezonden zouden worden.
Toen enkele dagen later aan Mussolini, nu weer in Rome, voorgesteld

werd om de FascistischeGrote Raad (het hoogste partij-orgaan dat sinds' 39-
niet één keer bijeengeroepen was) te laten samenkomen, teneinde de situatie
te bespreken, besefte de Duce niet dat hem een val gesteld werd. Hij keurde
het voorstel goed. In de namiddag van zaterdag 24 juli werd de vergadering
van de raad geopend. Zij duurde onafgebroken tot zondagochtend vroeg en
eindigde met het aamlemen van een motie (19 stemmen voor, 7 tegen) die
inhield dat Mussolini het mandaat dat hij in oktober '22 van de koning ge-

1De omstandigheden van zijn afzetting en de gebeurtenissen die tot Italië's capitu-
latie leidden, geven wij hoofdzakelijk weer aan de hand van de studie van de
Amerikaan Peter Tompkins: Italy betrayed (1966). Het leek ons van belang, dit met
enige uitgebreidheid te doen: de lezer kan dan zien hoe de in Casablanca injanuari
,43 gestelde eis: onvoorwaardelijke overgave, met betrekking tot Italië in de
praktijk gehanteerd werd; hoe met betrekking tot Duitsland c.q. Japan gehandeld
werd, hopen wij in de delen Ia en I I uiteen te zetten.
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