‘VOOR DE HERFSTBLADEREN VALLEN

kregen had, aan deze zou teruggeven. Mussolini bracht de kracht niet meer
op, de motic naast zich neer te leggen en diegenen die vé4r gestemd hadden
(onder hen zijn eigen schoonzoon, graaf Ciano) onmiddellijk te laten arres-
teren — hij conformeerde zich, evenmin beseffend dat de koning een centrale
rol speelde in het komplot dat gesmeed was. Dat bleek die zondagmiddag,
want toen Mussolini om vijf uur in de Villa Savoia zijn opwachting maakte bij
Victor Emmanuel III, zei deze hem niet alleen dat hij onmiddellijk diende af
te treden en dat maarschalk Pietro Badoglio (die als chef van de generale staf
cind ’40 afgezet was na de débacle in de oorlog tegen Grickenland) hem zou
opvolgen, maar de koning had bovendien goedgckeurd dat Mussolini na
het gesprek nog op het terrein van de Villa Savoia gearresteerd zou worden.
Aldus geschiedde. In een ziekenauto werd de ex-Duce onder bewaking weg-
gevoerd, eerst twee dagen in Rome vastgehouden en vervolgens naar het
cilandje Ponza ten westen van Napels overgebracht.

Nog op zondagavond 25 juli maakte de Italiaanse radio bekend dat
Mussolini afgetreden en door Badoglio opgevolgd was. De Italiaanse volks-
massa’s namen aan dat dit het einde van de oorlogshandelingen op Italiaans
gebied betekende: grote vreugde in de straten! Duizenden politicke ge-
vangenen werden in triomf uit de gevangenissen gehaald, hier en daar
werden vooraanstaande fascisten gearresteerd, nergens werd door de fascis-
tische partij of haar formaties verzet geboden — het was of die partij nooit
bestaan had.

‘Mussolini afgezet!” — dit was het grote nieuws dat op maandagochtend
26 juli in Nederland van mond tot mond vloog. Er werd op straat in kleine
groepjes levendig over gediscussicerd, ‘und wenn man als deutscher Soldat’,
aldus een rapport van de Wehrmacht,

‘in der Nihe einer solchen Gruppe kam, so konnte man bestimnt darauf rechnen, dass
irgendeiner der Leute im geeigneten Augenblick . . . den Namen ‘Mussolini’ aussprach.
Man konnte nach ihrer Meinung die ‘Moffen’ so mal ungestraft griindlich drgern.’

Wat zou uit de val van Mussolini voortvloeien ? Zou die van Hitler volgen?
Vrij Nederland drukte uit wat honderdduizenden dachten:

1 WBN, Feldkonunandantur 724: ‘Lage- und Stimmungsbericht Nr. 7/43 (31 juli
1943), p. I.
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