
VAL VAN MUSSOLINI

'Op de in nevelen gehulde hoge bergtop is een steen losgerukt, hij valt al en zal
meerdere stenen losmaken en tenslotte zal eelt lawine plotseling binnen onze gezich.ts-
kring verschijnen en voor het goed en wel tot ons is doorgedrongen, ligt daar voor
ons een ruïne ... Zou de oorlog toch nog met de winter aflopen?'l

*

Plechtig werd door Badoglio aan de Duitsers verzekerd dat Italië de oorlog
aan de zijde van zijn bondgenoot zou voortzetten. Hitler was van het tegen-
deel overtuigd. Nog op zondagavond 25 juli besloot hij versterkingen naar
Italië te zenden; SS-Sturmbmmführer Otto Skorzeny gaf hij korre tijd later
opdracht, onmiddellijk naar Italië te gaan teneinde Mussolini (niemand aan
Duitse kant wist waar deze zich bevond) op te sporen en te bevrijden.

Hitler had goed gezien. De samenzweerders die Mussolini afgezet en in
gevangenschap weggevoerd hadden, beseften dat de logische eonsequentie
van hun ingreep was, Italië aan de zijde van de Geallieerden te brengen.
Dezen hadden in Noord-Afrika nog geen negen maanden tevoren Darlans
macht erkend, ook al had die als minister-president van het Vichybewind
belangrijke steun verleend aan het Derde Rijk - zouden de Geallieerden zich,
wat Italië betrof, dan niet achter de koning en Badoglio willen scharen, ook
al waren die twintig jaar lang steunpilaren van het fascistisch regime geweest?
Roosevelt en Churchill zouden, beseften de samenzweerders, geen commu-
nistisch Italië begeren, zij zouden er dus op een ander regime moeten steunen
- er was er maar één: dat van de koning en Badoglio. Het was ook het enige
regime dat de Geallieerden iets aan te bieden had: het zou aan de Italiaanse
strijdkrachten opdracht kunnen geven, de strijd tegen de Geallieerden te
staken en, eventueel, die met de Duitsers aan te binden. De moeilijkheid was
evenwel dat de samenzweerders de omzwaai eigenlijk alleen durfden uit-
voeren op een moment waarop zij mochten vertrouwen dat de Geallieerden
binnen enkele uren of dagen een groot deel van Italië en in elk geval de
hoofdstad en regeringszetel Rome in handen zouden krijgen. De samen-
zweerders moesten dus niet alleen weten wat de Geallieerden van Italië
zouden eisen als het zich, zoals in Casablanca gesteld was, 'onvoorwaardelijk
overgaf', maar ook wat de Amerikanen en Engelsen in militair opzicht van
plan waren. Het spreekt vanzelf dat de omzwaai in diep geheim voorbereid
moest worden; te voorzien viel dat de Duitsers op het te plegen verraad
met ongekende felheid zouden reageren. De koning en Badoglio hadden van
meet af aan een hard hoofd in de goede afloop van het riskante avontuur: van
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