
'VÓÓR DE HERFSTBLADEREN VALLEN'

hun familieleden zonden zij zovelen als mogelijk was naar Zwitserland en
daar brachten zij ook een deel van hun persoonlijke eigendommen in
veiligheid.
Voor het aanknopen van contact met Engeland en Amerika werd op 2

augustus, acht dagen na Mussolini's val , een eerste afgezant naar Lissabon
gezonden. Ook in Tanger werd een verbinding gelegd. De eigenlijke be-
sprekingen vingen evenwel eerst op I8 augustus in Lissabon aan. Badoglio
(die in Italië de staat van beleg afgekondigd had, een grote staking in Milaan
met geweld had [aten neerslaan en alle politieke actie had verboden) werd
er vertegenwoordigd door een Italiaanse generaal, Giuseppe Castellano
(een van de deelnemers aan het komplot tegen Mussolini), de Geallieerde
opperbevelhebber, generaal Eisenhower, door zijn stafchef, generaal Walter
Bedell Smith. Met machtiging van Churchill en Roosevelt waren aan
Geallieerde zijde twee capitulatie-overeenkomsten opgesteld: een 'militaire'
en een 'politiek-economische'. De 'militaire' hield o.m. in dat de Italiaanse
strijdkrachten de wapens zouden neerleggen, dat alle Italiaanse vlooteen-
heden aan de Geallieerden overgedragen zouden worden en dat Mussolini
aan hen zou worden uitgeleverd, de 'politiek-economische' dat Italië een
maximale steun zou geven aan de Geallieerde zaak en dat het land zou worden
geplaatst onder Geallieerd militair bestuur: de koning en Badoglio zouden
een Allied Military Government boven zich krijgen - Italië werd dus 'bezet
gebied'. Over die 'politiek-economische' capitulatie-overeenkomst werd
door Bedell Smith zorgvuldig gezwegen - de gesprekken in Lissabon
gingen louter over de 'militaire'.

Castellano kon geen toezegging doen. Hij kreeg een geheime zender plus
code mee en begon op 25 augustus aan de terugreis naar Rome nadat de
afspraak gemaakt was dat hij zes dagen later met een Italiaans vliegtuigje
Haar Palermo zou komen. Omtrent de Geallieerde militaire plannen had
hij niets vernomen.
Die plannen hielden in dat generaal Montgomery op vrijdag 3 september

met één Engelse divisie en een Canadese brigade de Straat van Messina zou
oversteken, dat hij op donderdag 9 september met oorlogsschepen een
Engelse luchtlandingsdivisie naar Taranto zou overbrengen en dat men
diezelfde dag onder bevel van de Amerikaanse generaal Mark C. Clark
beginnen zou met eenlanding in de Golf van Salerno. Meer dan drie divisies
waren daar niet voor beschikbaar. Men zou bij Salerno nog wel ca. so km
van Napels en ca. 300 km van Rome verwijderd zijn, maar men hield het
niet voor verantwoord, met de hoofdmacht verder noordwaarts te Ianden;
de Golf van Salerno was het verste punt waar van Sicilië uit opererende
jagers steun zouden kunnen verlenen aan de landingstroepen. Wat men zou
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