‘VOOR DE HERFSTBLADEREN VALLEN

ondernemen met een tweede luchtlandingsdivisie die men bezat (een Ameri-
kaanse, ze bevond zich op Sicilié), was ten tijde van de besprekingen in
Lissabon nog niet vastgesteld.

Op 27 augustus was Castellano in Rome terug. Hij kreeg er van Badoglio
opdracht, aan Eisenhower en Bedell Smith mee te delen dat naar Badoglio’s
oordeel Itali€’s omzwaai alleen verantwoord was als de Geallieerden met
vijftien divisies ten noorden van Rome aan land zouden gaan. Castellano
vloog naar Palermo. Hij keerde terug met de indruk dat zes Geallicerde
divisies dicht bij Rome, bij Anzio namelijk, zouden landen en dat er
bovendien aan Geallicerde zijde bereidheid bestond, de luchtlandingsdivisie
(die gecommandeerd werd door generaal Matthew B. Ridgway) op enkele
militaire vliegvelden in de buurt van Rome af te zetten; als nu ook de Ita-
liaanse troepen zich onmiddellijk na de omzwaai tegen de Duitsers zouden
keren (voor de voorbereiding van die inzet had men een week of twee nodig),
dan was er, zo meenden de koning en Badoglio, een reéle kans dat men er in
zou slagen, Rome tegen de Duitsers te beschermen. Op 1 september zond
Castellano via zijn gehcime zender bericht, dat de Italiaanse regering bereid
was, de capitulatie-overeenkomst te ondertekenen: de ‘militaire’, de enige
waar zij weet van had. Op 2 september vloog Castellano, van volmachten
voorzien, weer naar Sicilié. Hij betoogde daar met klem dat de capitulatie-
overeenkomst eerst op 15 september bekendgemaakt mocht worden.
‘Onmiddellijk tekenen! was de eis. Hij weigerde. ‘Dan gooien we Rome
plat’, werd hem gezegd. Hij hield vol: ‘Tk moet met Badoglio contact
opnemen.” Dat werd goedgevonden. Een en ander ging bij het Geallicerde
opperbevel met acute bezorgdheid gepaard: als men bij de landingen in de
Golf van Salerno niet alleen Duitsers maar ook nog Italianen tegenover zich
kreeg, kon de zaak heel wel mislukken, ja het was de vraag of men haar kon
doorzetten als niet eerst bekendgemaakt was dat Italié gecapituleerd had.
Gelukkig: in de middag van 3 september kwam via de geheime zender
bericht dat Castellano van zijn volmacht gebruik mocht maken. De Italiaanse
generaal ondertekende de ‘militaire’ capitulatie-overeenkomst — en de inkt
was nauwelijks droog of hem werd de ‘politick-economische’ getoond die,
zo werd hem gezegd, 66k door Badoglio aanvaard moest worden; dat had
evenwel geen haast} Castellano achtte zich bedrogen en maakte dat ook
duidelijk. Zulks droeg er toe bij dat hij niet naar Rome mocht terugkeren;
hij werd naar Tunesié overgebracht. Voor Eisenhower en zijn staf (men kan
zich indenken dat zij geen enkele behoefte gevoelden om jegens de Italiaanse
samenzweerders consideratie te betrachten) was van primair belang dat zij

! Badoglio ondertekende die tweede overeenkomst op 29 september.
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