
'VÓÓR DE HERFSTBLADEREN VALLEN'

nacht van woensdag op donderdag trachtten de Duitsers in Rome door te
dringen. Dat mislukte. Donderdag werd hier en daar in de omgeving van
Rome gevochten. Er ging daarbij van Badoglio geen enkele leiding uit -
integendeel: zonder dat orders, welke ook, achtergelaten werden, stapten hij,
enkele hoge militairen en de koninklijke familie (met medenemen van
Castellano's geheime zender) vrijdagochtend in auto's die hen dwars over
de Apennijnen naar een kleine haven aan de Adriatische Zee brachten waar
zij aan boord gingen van een Italiaanse torpedobootjager die het gehele
gezelschap in Brindisi aan land zette. Op de tocht naar de haven was men
langs de hoogste Apennijnentop gekomen, de Gran Sasso; er bevond zich
daar een hotel waar Mussolini twee weken tevoren onder bewaking naar toe
gevoerd was - men schond een van de capitulatie-voorwaarden door hem
daar te laten zitten.
Terwijl 'de regering' vluchtte, verdedigde een deel van de Italiaanse

troepen bij Rome zich krachtig tegen de aanvallende Duitsers. Op enkele
plaatsen in de stad werden barricaden opgeworpen. Het Centrale Comité
der AntifascistischePartijen (een combinatie van kleine kernen die nog onder
Mussolmi's regime tot stand gekomen was maar waaraan Badoglio geen
aandacht besteed had) riep de bevolking tot verzet op. Er was evenwel
vrijwel niets voorbereid. Notabene: verspreid in heel Italië bevonden zich
niet minder dan zestig Italiaanse divisies, slecht uitgerust overigens en veelal
zonder transportmiddelen - er waren vijftien Duitse. Terwijl die Italiaanse
divisies passief bleven en ineenschrompelden, wisten de Duitse precies wat
hun te doen stond: aanvallen. De Duitse opperbevelhebber in Italië (Ober-
befehlshaber Süd), generaal Albert Kesselring, een knap strateeg, tastte snel
door, besefte dat er geen enkele noodzaak was om tot bij de Povlakte terug
te trekken (in die richting waren de gedachten gegaan van Hitler en van het
Oberkonnnando der Wehrmachi) en rukte op vrijdagavond JO september Rome
binnen. Twee dagen later wist Skorzeny, die eindelijk Mussolini gelocaliseerd
had, met een groepje luchtlandingstroepen (zijmaakten van zweefvliegtuigen
gebruik) de Italiaanseex-dictator te bevrijden. Een en ander getuigde van vol-
strekte demoralisatie aan Italiaanse kant. Inderdaad, nagenoeg overal waar
Italiaanse troepeneenheden een handvol Duitsers tegenover zich kregen (in
Centraal- en Noord-Italië, op de Balkan, op de Griekse eilanden), gaven de
Italianen zich over. Menigmaal werd dan door Duitsers die razend waren om
het verraad van de Italiaansebondgenoot, bloedige wraak genomen; zowerd
door de Wehrmacht op het Griekse eiland Cephalonia het Italiaanse garnizoen
van meer dan vijfduizend militairen tot de laatste man doodgeschoten.
Meer dan zevenhonderdduizend Italiaanse militairen werden naar Duits-

land afgevoerd; van hen zouden dertigduizend bezwijken.
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