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Natuurlijk kwam Italië's capitulatie de Geallieerde operaties in het Middel-
landse Zeegebied in belangrijke mate te stade. De Italiaanse oorlogsvloot
verliet de marinehavens van Genua en La Spezia, voer naar Malta (onderweg
werd het vlaggeschip Roma door de Luftwaffe met een nieuwe Duitse vinding:
radiografisch bestuurde bommen, tot zinken gebracht) en gaf zich daar over.
De Geallieerden hadden voortaan alleen met de Duitsers te maken. Geduchte
tegenstanders! Dat was al in Noord-Afrika en op Sicilië gebleken - het bleek
opnieuw bij Salerno.

Ca. honderdduizend Engelsen en zeventigduizend Amerikanen moesten
daar uiteindelijk aan land gaan, maar in eerste instantie kon niet veel meer
dan de helft, drie divisies, ontscheept worden. Voor méér troepen had men
niet voldoende landingsvaartuigen. De landingen zelf die op donderdag
9 september om drie uur 's morgens begonnen, verliepen vrij vlot maar een
paar uur later kwamen al de eerste Duitse eenheden opdagen - eenheden
met zware tanks. Zo sterk werd de Duitse druk dat men ook op vrijdag,
zaterdag en zondag het Geallieerde bruggehoofd niet behoorlijk kon uit-
breiden, men kon ook de haven van Salerno niet in gebruik nemen (alle
toevoer moest dus via de stranden geschieden) en zo kwam het op maandag
13 september tot een levensgevaarlijke crisis: krachtig aanvallend dreigden
de Duitsers het gehele bruggehoofd op te ruimen. Gesteund evenwel door
de Geallieerde luchtmacht en de zware kanons van de Geallieerde oorlogs-
bodems hielden de Britse en Amerikaanse infanteristen stand. De crisis werd
bezworen - het was een dubbeltje op zijn kant geweest.

Enkele dagen later besefte Kesselring dat er geen kans meer was, de lan-
dingstroepen de zee in te drijven. Hij gaf order tot een langzame terugtocht
tot achter de rivier de V olturno, enkele tientallen kilometers ten noord-
westen van Napels (zie de kaart op pag. 509). Die stad (de bevolking kwam er
in opstand tegen de Duitsers die de grote haveninstallaties vernielden) werd
op loktober door de Geallieerde voorhoede bereikt. Enkele dagen eerder
waren Montgomery's troepen er van Taranto uit in geslaagd, de vlakte bij
Foggia te bezetten die zich bij uitstek leende voor het aanleggen van grote
vliegvelden. Maar de weg naar Rome was versperd.
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Woensdagavond 8 september om kwart over zeven begon de BBC in zijn
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