‘VOOR DE HERFSTBLADEREN VALLEN

verschillende uitzendingen het grote nieuws bekend te maken: Italié had
gecapituleerd! Wel hadden veel Nederlanders in de voorafgaande maanden
hun radiotoestel ingeleverd maar zovelen hadden dat nagelaten dat nog
diezelfde avond (het was droog weer en nog haast zomers-warm) bijna
iedercen vernam dat Duitsland zijn belangrijkste Europese bondgenoot
kwijt was. ‘Om half acht’, zo schreef een Rotterdammer in zijn dagboek,

‘wist werkelijk iedereen het. Zelf reisde ik die avond van Den Haag naar Rotter-
dam. In de trein was het een daverende feeststemming. Enige aangeschoten heren
hielden vloeiende Italiaanse toespraken waarin in het bijzonder de woorden
‘macaroni’ en ‘spaghetti’ opgeld deden. En een grote groep arbeiders ging de
hele wagon voor in gezang: ‘Overal, overal, waar de Engelsman is, daar is het
bal’ . .. welk gezang af en toe werd afgewisseld door een cortége door de wagon.
Tegen Rotterdam zong de hele wagon: “Waar de blanke top der duinen’,
waarbij de slotregel: “k Heb u lief, mijn Nederland!” bijzondere nadruk kreeg.
Het was een onvergetelijke reis.”?

Het land stond op zijn kop. Italié uit de oorlog! Nu Duitsland nog!
Geirriteerd maar vooral ook verbaasd sloeg het garnizoen van de bezetter
de explosie van vreugde gade. ‘Einen derartigen Freudenrausch, wie ihn die
Nachricht von der italienischen Kapitulation ausloste, hat man’, aldus een maand-
rapport van de Wehrmacht,

‘noch nie vorher feststellen kinnen. Wer das hollindische Volk am Abend des 8.9.43
beobachtete, der musste daran zweifeln, dass dies die sonst so ruhigen und zuriickhal-
tenden Menschen waren, die er in den vergangenen Jahren kennengelernt hatte. Mehrere
Stunden vor der ersten amtlichen deutschen Verlautbarung® war die Nachricht in der
gesanten holldndischen Bevolkerung bekannt. Die Wogen der Freude und des Triumphs
schlugen haushoch. Uberall auf den Strassen sah man lebhaft debatticrende Gruppen.
Bekannte und Unbekannte wurden mit Héndeschiitteln und Zurufen: ‘Het gaat goed!’
begriisst und begliickwiinscht, und von den Fenstern und den Balkons winkten freudig
erregte Menschen mit ineinandergelegten Hénden den Voriibergehenden zum Zeichen des
Gliickwunsches zu.’®

De redactie van Vrij Nederland maakte in grote haast een ‘buitengewonc
editie’ klaar die al op 10 september gedrukt werd. ‘De dageraad der bevrij-
ding gloort! stond met een grote kop op pagina 1. ‘De soldaten der vrijheid,

1 F. A. de Graaff: Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940—1945 (1946),
p.- 194-95. 2 Het Deutsche Nachrichtenbiiro maakte het bericht van Italié’s capitulatic
die woensdagavond eerst om twaalf uur bekend. * WBN, Feldkommandantur 724:
‘Lage- und Stimmungsbericht Nr. 9/43" (30 sept. 1943), p. I.

ST4



