‘HET GAAT GOED !

die thans in Palermo, Syracuse en Napels staan!, zullen straks ook over de
Dam, Coolsingel en Binnenhof marcheren!... Aan Italié hebben we
geleerd dat de dag der bevrijding onverwacht kan komen ... Het lied der
vrijheid is ingezet op het vasteland van Europa! Straks zullen wij het overnemen,
cen toon hoger!’

Niet alleen de Geallieerden konden van Italié’s capitulatie profiteren maar
vooral ook de guerrillatroepen die, aangevuurd door een bij uitstek inspi-
rerende communistische leider, Josip Broz, in de zomer van ’41 de strijd met
de bezettingslegers van Joegoslavié (Duitsers en Italianen) maar ook met de
eenheden van het fascistisch bewind dat Kroatié was gaan besturcn, aange-
bonden hadden.

Broz was in ‘92 in een klein plaatsje in Kroatié geboren. Hij was metaal-
bewerker geweest, had in de jaren ’20 en ’30 deelgenomen aan communis-
tische acties in het koninkrijk Joegoslavié, was tenslotte met de leiding van de
illegaal verklaarde communistische partij naar Moskou gevlucht en had in
'37, toen die leiding bijna geheel ten offer gevallen was aan een Stalinistische
‘zuivering’, opdracht gekregen, de communistische partij in Joegoslavié
opnieuw op te bouwen. Dat deed hij onder de schuilnaam ‘Tito’. Het kader
van zijn illegale partij telde, toen Joegoslavié in april '41 capituleerde, ca.
zesduizend man.

In de zomer van ’41 begon Tito met de vorming van kleine guerrilla-
eenheden; de overgave van de Joegoslavische strijdkrachten was, anders dan
die der Nederlandse, geen ordelijk proces geweest: er waren veel wapenen
achtergehouden. Die eerste guerrilla~eenheden waren in het Militirgouverne-
ment Serbien ook op het ‘platteland’ actief. Onder de Militirgouverneur
ressortcerde daar een Servische ‘regering’ die door een militair, generaal
Milan Neditsj, geleid werd. Servié kende evenwel ook een royalistische
verzetsbeweging die weer een ander militair, kolonel Dra¥a Mihailowitsj,
aan het hoofd had. Mihailowitsj was een vurige Servische patriot en een felle
anti-communist — hij beschouwde zichzelf en zijn volgelingen, de ‘Tsjetniks’s,

1 Napels bereikten zij eerst drie weken later. 2 Vrif Nederland, IV, 2 (10 sept. 1943),
p. 1-2. ?Deze naam was ontleend aan de Servische ‘Tsjeta’s’ (compagnietn)
die in de zestiende en zeventiende eeuw tegen de Turken gevochten hadden. In het
koninkrijk Joegoslavié was na de eerste wereldoorlog de “Tsjetnik’-organisatie
opgebouwd als een soort patriottische burgerwacht.
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