
'VÓÓR DE HERFSTBLADEREN VALLEN'

als wegbereiders voor de koning, Peter III, die zich na zijn vlucht uit het
land ten tijde van de Duitse invasie, april' 41, met enkele ministers naar
Londen begeven had. Aan die doelstelling werden na enige tijd door de
Tsjetniks twee conclusiesverbonden: in de strijd tegen deDuitsers en Italianen
wilden zij hun krachten sparen en Tito's 'Partisanen' die na de bevrijding
een gevaar konden vormen, wensten zij uit te schakelen.De Tsjetniks gingen
zich voor dat laatste ook moeite geven: samen met een anti-communistisch
vrijwilligerscorps dat in de zomer van' 41 door generaal Neditsj op Duits
verzoek in het leven geroepen was, dwongen zij een deel van de Partisanen
het Servische 'platteland' prijs te geven. Eind september trok Tito naar het
stadje Uzice in West-Servië dat van speciaal belang was omdat er zich een
kleine geweer- en munitiefabriek bevond die spoedig per dag ca. vierhonderd
geweren produceerde. Elk geweer kreeg een rode ster op de kolf.
In Uzice kon Tito zich niet lang handhaven. In december' 41 werd hij

er uit verdreven, mede door de Tsjetniks. Hij brak nu definitief met Mihai-
lowitsj en trok zich in de Joegoslavische bergen terug. Daar leende de
terreinsgesteldheid zich uitstekend voor de zich uitbreidende guerrilla. Elke
Joegoslaaf die het, niet op het vage en verre moment van de bevrijding
maar nu reeds, de bezettingslegers en hun handlangers zo moeilijk mogelijk
wilde maken, wist wat hem. te doen stond: de bergen intrekken en zich bij
de Partisanen aansluiten.
Hun strijd was uiterst moeilijk. Keer op keer dreigden de Duitse, Italiaanse

en Kroatische troepen", soms nog bijgestaan door de Tsjetniks en door
Bulgaren en Albanezen, nn eens in het ene dan weer in het andere deel van
het bergland de Partisanen te vemietigen, maar dezen wisten telkens aan
omsingeling te ontkomen om elders de strijd voort te zetten. Velen sneuvel-
den. Vaak ook werden dorpen van waaruit de Partisanen van voedsel voor-
zien waren, uitgemoord - deze en dergelijke wandaden (gingen de Duitsers
in Joegoslavië alsook in Griekenland tot represailles over, dan schoten zij
voor elke Duitse militair die gewond werd, vijftig gijzelaars neer en voor
elke militair die het leven verloor, honderd) droegen er toe bij dat nieuwe
krachten zich bij de Partisanen aansloten.

1 In het grootste deel van Kroatië vestigde zich een door de Duitsers en Italianen
getolereerd fascistisch bewind dat gebaseerd was op de z.g. Oestasji-beweging
welke door Ante Pavelitsj geleid werd. De Oestasjis waren niet alleen felle tegen-
standers van het koninkrijkjoegoslavië maar vooralook van de Servische Ortho-
doxe Kerk. De Servische minderheid in Kroatië gingen zij gedeeltelijk uitroeien,
gedeeltelijk met dwang tot het katholicisme 'bekeren', een en ander met actieve
steun van de hogere en lagere geestelijkheid. Men schat het aantal door hen ver-
moorde Serven op tussen de vijfhonderd- en zevenhonderdduizend.
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