
'VÓÓR DE HERFSTBLADEREN VALLEN'

Steun van de Sowjet-Unie of van de Geallieerden liet lang op zich wachten.
De Engelse regering had in de zomer van '41 een geheime missie naar

Mihailowitsj' hoofdkwartier gezonden. Door de lucht kregen de Tsjetniks
ook wapenen - niet erg veel: van de zomer van '41 tot de zomer van '43
ca. 20 ton. Tito kreeg zijn eerste Engelse wapenen pas in laatstgenoemde
zomer. In mei had Churchill die zich aan de passiviteit van de Tsjetniks
geërgerd had, er zorg voor gedragen dat een Engelse officier, Captain
F. W. Deakin, zich per parachuut naar het hoofdkwartier van die geheim-
zinnige Partisanenbeweging kon begeven; hij arriveerde op een moment
waarop de Partisanen zich in hachelijke afweergevechten bevonden. Het
hoofdkwartier werd voortdurend verplaatst. Toen het zich in de herfst in
Bosnië bevond, werd er, alweer per parachuut, een Britse militaire missie
heengezonden die geleid werd door Brigadier Fitzroy Maclean. In die tijd
was ook besloten, de wapenvoorziening van de Partisanen en de Tsjetniks
(Mihailowitsj had toegezegd dat hij de te ontvangen wapenen niet tegen de
Partisanen zou gebruiken) belangrijk uit te breiden. Het bureau-Kairo van
de Britse Special Operations Executive kreeg daartoe in juli' 43 de beschikking
over 32 bommenwerpers die, naast hun andere opdrachten, per maand ca.
150 ton aan wapenen naar Joegoslavië zouden kunnen vervoeren, maar in
totaal werd door allerlei oorzaken in de maanden juli t.e.m. september '43
slechts ruim 140 ton aan wapenen overgebracht waarvan dan ook nog een
deel voor de Tsjetniks bestemd was.
Toen Italië capituleerde, stonden er in Joegoslavië vijftien Italiaanse

divisies. Welnu, door snel ingrijpen slaagden de Partisanen er in, de wapenen
van zes van die divisies in handen te krijgen. Twee andere Italiaanse divisies,
althans delen daarvan, sloten zich bovendien met medenemen van hun
wapenen bij de Partisanen aan. HUll aantal groeide nu van ca. zestigduizend
tot ca. tachtigduizend. Zij hadden de beschikking over lichte mortieren
en veldgeschut en beheersten op dat moment, alles bijeengenomen, zeker de
helft van het gehele land. Dit succes alarmeerde de Duitsers. Er werd een
groot offensief ingezet en begin december waren de Partisanen (die een tijd-
lang ook grote delen van de Dalmatische kust alsmede de Dalmatische
eilanden in handen hadden gehad) weer in de bergen teruggedreven; alleen
op twee eilanden, waaronder Vis, konden zij zich handhaven.
De operatie had veel van de Duitsers gevergd - ze hadden er niet minder

dan vijftien divisies bij moeten inzetten. Notabene: tussen midden juli en
midden oktober had het Oberkommando der Wehrmacht ó6k al dertien divisies
extra naar Italië moeten zenden. Dat maakte een totaal uit van acht-en-
twintig divisies die stuk voor stuk door Hitler bitter gemist werden aan het
Oostelijk front.
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