
OFFENSIEF V AN HET RODE LEGER
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Op 23 juli, twee dagen voor Mussolini's val, was de mislukking van Hiders
zomeroffensief in de Sowjet-Unie (operatie 'ZitadelIe') een feit: aan het
frontgedeelte van Koersk, waar de Wehrmacht op 5 juli in de aanval was
gegaan (zie de kaart op pag. 502) waren de Duitse troepen overal naar de
linies teruggedrongen van waaruit zij hun offensief ingezet hadden. Zij
konden er zich niet handhaven. Orel, volledig verwoest, werd begin augus-
tus door het Rode Leger bevrijd. De Duitsers hadden de toegangswegen
tot de stad geducht versterkt - het was de eerstekeer dat de Russen zich door
een zorgvuldig uitgebouwd verdedigingsstelsel niet lieten tegenhouden.
Ook bij Charkow verdedigden de Duitsers zich taai maar nog vóór eind
augustus was de stad, die geheel in brand stond, weer in handen van de
Russen. Dezen gunden de Duitsers geen rust. Medio september moest
Hitler, hoe afkerig hij ook was van het prijsgeven van veroverd gebied,
goedkeuren dat de Wehrmacht zich in het zuiden achter de rivier de Dnjepr
terugtrok. Honderdduizenden Oekraïners werden door de westwaarts
marcherende Duitsers voor zich uit gedreven, elk huis, elke schuur werd in
brand gestoken, elke spoorlijn verwoest. De Duitsers hoopten achter de
Dnjepr rust te kunnen vinden. Plaatstelijk was de rivier meer dan drie
kilometer breed; bovendien lag de westelijke oever hoger dan de oostelijke,
waarvan verdedigers van de westelijke oever konden profiteren. Maar de
Russen waren niet te stuiten: op 2I september bereikte hun voorhoede ten
noorden van Kiew de Dnjepr, een dag later was die voorhoede, gebruik
makend van alles wat dreef of drijven kon (bootjes, snel-geïmproviseerde
vlotten, losse deuren) over de rivier heen en eind september had het Rode
Leger de oostelijke oever al over een afstand van 600 km in bezit. Ook
elders dan benoorden Kiew werden, veelal met hulp van Russische parti-
sanen, bruggehoofden gevormd die vaak aan zware Duitse druk het hoofd
moesten bieden - het werden er in totaal drie-en-twintig.
De maand oktober werd door de Russen aan het zuidelijk deel van het

langgerekte front gebruikt om de toevoer te verbeteren. Over de Dnjepr
werden enkele bruggen geslagen waarvan het brugdek onder water lag en
dus bij luchtverkenning niet opviel. Op 3 november werd in een stromende
regen een nieuwoffensief bij Kiew ingezet. Drie dagen later was de stad, of
wat daarvan restte, bevrijd - van de negenhonderdduizend inwoners bleken
meer dan zevenhonderdduizend vermoord of weggevoerd te zijn.
Nog verder zuidwaarts werd in augustus en september het Donetzbekken

door de Russen heroverd. Bij Zaporozje aan de Dnjepr bliezen de Duitsers


