
'VÓÓR DE HERFSTBLADEREN VALLEN'

havens verscheept of per trein (uit Perzië) of vliegtuig aangevoerd werden,
waren voor de Sowjet-Unie van reële betekenis; wij herinneren er aan dat
in '44 de helft van de bevoorrading van het Rode Leger plaats vond met
Amerikaanse militaire vrachtauto's. Voorts werden sterke Duitse krachten
door het Geallieerde luchtoffensief gebonden - een luchtoffensief dat het de
Duitsers tenslotte onmogelijk maakte, aan het Oostelijk front meer dan een
kwart van de Luftwaffe in te zetten. En dan was er tenslotte de strijd in het
Middellandse Zeegebied die eind '43 in Italië ca. 19 Duitse divisies bond.
Er was geen gebied waar, in theorie, de Geallieerden niet konden landen
dank zij het feit dat zij de zeeën beheersten. Die dreiging alleen al noopte
Hitler een groot aantal divisies in reserve te houden: eind' 43 waren dat er 13
in Noorwegen, 3 in Denemarken, 46 in West-Europa en 22 op de Balkan
en de Griekse eilanden.

Bij de immense worsteling die zich vooral in '43 zo duidelijk was gaan
aftekenen, had Hitler slechts één voordeel, het voordeel van' de binnenlijnen' :
vlugger dan zijn tegenstanders kon hij zijn strijdkrachten van het ene naar
het andere front verplaatsen. Daar kwam nog bij dat die strijdkrachten,
naarmate zij meer terrein zouden prijsgeven, hun productie- en mobilisatie-
centrum (Duitsland zelf) dichter zouden naderen. Die voordelen wogen
evenwel niet op tegen de nadelen van Duitslands positie: een Zweijronten-
lerieg (Sowjet-Unie, Middellandse Zeegebied) die een Dreifrontenkrieg
(Sowjet-Unie, Middellandse Zeegebied, West-Europa) dreigde te worden,
èn een oorlog in drie sferen: te land, ter zee en in de lucht, welke UI alle drie
een opeenvolging van zware nederlagen te zien had gegeven. Ook Japan was
aan de verliezende hand en Italië had gecapituleerd. Hitler moet het beseft
hebben: tenzij er verdeeldheid kwam tussen zijn tegenstanders, tenzij dezen
(misschien door het afslaan van de invasie UI West-Europa, misschien door
de uitwerking van de V-wapenen) de moed zouden verliezen, was het Derde
Rijk ten dode opgeschreven.

*

Nederlanders die in '40 al, onberedeneerd eigenlijk, vertrouwd hadden dat
Duitsland dat toen zo onaantastbaar scheen, toch de tweede wereldoorlog
zou verliezen, zagen dat vertrouwen in '43 in alle opzichten bevestigd. Ook
beloond? Neen, dat niet: de Geallieerde invasie van West-Europa was
opnieuw uitgebleven. 'Vóór de herfstbladeren vallen' - Churchill had die
woorden eind juni uitgesproken en ze waren blijven hangen als een belofte
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