
DUITSLANDS POSITIE ERNSTIG VERZWAKT

dat men bevrijd zou zijn voor de winter inviel. Men telde de maanden.
'Nog drie', constateerde Vrij Nederland eind augustus. 'Dat zij de vervulling
zullen brengen van de belofte ... , daarop menen wij te mogen rekenen."
In juni al had van Randwijk het 'uitgeschreeuwd': 'kom toch over en help
ons, want anders gaan wij ten onder!' En die angst voor hetgeen de bezetting
die maar niet eindigen wilde, nog aan nood en onrecht met zich zou brengen,
was onder de bevolking alleenmaar van maand tot maand sterker geworden
door de nieuwe vormen van dwang waartoe de Duitsers na deApril-Meista-
kingen warcri overgegaan.

1 Vrij Nederland, IV, I (28 aug. 1943), p. 5.
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