SCHMIDTS NEDERLAGEN

grote politicke overwinning beschouwd zou worden. Niet alleen Rauters
macht dreigde dan toe te nemen maar ook die van de man die Seyss-Inquart
bij alle uiterlijke vriendelijkheid liever op zekerc afstand hield: Himmler.

Op 21 juni was Schmidt in Berlijn. Hij sprak er met Bormann. ‘Schmidf’,
zo notecrde Bormann negen dagen later, ‘dusserte sich dabei etwas ungliicklich’
(d.w.z. gedeprimeerd) ‘aber keineswegs iibertricben, er sei durch die Ernennung
Rauters betroffer”’ (d.w.z. door Rauters bevordering tot SS-Obergruppenfiilirer)
‘denn in Zukunft werde er in seiner Arbeit noch gréssere Schwierigkeiten habei als
bisher; der Reichskommissar habe ihn auch gar nicht gefragt, als er den Wunsch
Musserts nach einem Empfang beint Fiihrer ablehnte’ (die wens had Mussert
begin juni geuit) ‘und dafiir einen Empfang durch Himnler enipfahl.” Aan het slot
van het gesprck zou Bormann Schmide geadviseerd hebben, ‘zusamuen mit
Mussert zum Reichsfiihrer-SS zu fahren, Reichsfiihrer-SS aber vor der Unter-
redung mit Mussert iiber die gegenwirtige Situation genau zu unterrichten.’
Schrale troost: nu werd ook Schmidt naar de man verwezen van wie hij
slechts de scherpste verwijten te verwachten had.

In de dagen die volgden, nam Schmidt met een groot aantal partij-
functionarissen uit verschillende landen deel aan cen rondreis langs de
Atlantikwall. Het gezelschap, dat onder leiding stond van Schmidts beschermer
Friedrichs, stapte op 25 juni in Bretagne in de nachttrein naar Parijs. Onder-
weg, kort na middernacht, viel ecn van de deelnemers aan de tocht, een
Kreisleiter uit Wenen, uit de trein; een bediende van de restauraticwagon
trok onmiddellijk aan de noodrem — de trein stopte. Friedrichs zond Bor-
mann de volgende dag een telexbericht (‘streng wertraulich’) hetwelk o.m.
inhield dat men wel met zekerheid mocht aannemen dat de Kreisleiter zich
naar het toilet had willen begeven. Was hij dronken gewecest of had hij
zich om cen andere reden vergist in de deur dic hij moest openen ? Dat was
niet bekend.

De Kreisleiter werd naar ecn ziekenhuis in Le Mans overgebracht waar hij
enkele uren later zou overlijden, de trein reed door. Toen die trein de volgen-
de ochtend in Parijs arriveerde, bleck Schmidts slaapcoupé leeg te zijn. Zijn
kleren lagen er nog, het venster was opengedraaid. Ongeveer een uur later
vernam Friedrichs dat men in de buurt van Chartres bij de spoorweg
‘eine nur mit einent Schlafanzug bekleidete Leiche’ gevonden had? - het lijk van
Schmidt. Volgens de overlijdensverklaring die door de chef van het Teil-
lazarett-Chartres van de Luftwaffe op 27 juni opgesteld en ondertekend werd?,
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