
SCHMIDTS OPVOLGER RITTERBUSCH

sehr ordentlich, sehr ruhig', maar hij kon 'nicht gestalterui eingreijen ... und ist
ein Feind und Gegner jeder revolutionáren Gestaltungsarbeit." Neen, als dan
toch een opvolger van Schmidt benoemd moest worden, dan had Rauter
een veel betere candidaat: Robert Thiel, Beaukragter in Noord-Brabant, een
felle ss-. en volgens Rauter bij uitstek geschikt om tegelijk chef van de
Germanische Leitstelle en Generalkommissar z.b. V. te worden.
Seyss-Inquart koos Ritterbosch - een keuze waarmee Bormann kennelijk

accoord ging.
Bij de vijfde (en laatste) Ceneralleomtnissar die in ons land zijn intrede deed,

willen wij kort stilstaan.
Willy Friedrich Adolf Ritterbusch was in 1892 in Saksen geboren. Hij

had een zwakke gezondheid en behoefde derhalve in de eerste wereldoorlog
niet in dienst te komen. Hij was toen onderwijzer maar in '20 werd hij
bedrijfsleider in een aardewerkfabriek die familie-eigendom was. In '25
sloot hij zich bij de Nazipartij aan. Vijf jaar later (de fabriek was toen door
brand verwoest) werd hij werkloos, maar in '33 kon de Parte! hem, een
'alter Kämpfer', aan een positie helpen: burgemeester van een plaatsje in
Saksen. In '3'7 verwisselde hij dat ambt voor een betaalde functie in de partij:
Kreisleiter in Merseburg. Van die functie uit werd hij in de zomer van '40
als Beauitragter in Noord-Brabant ingezet; wij vermeldden al dat Schmidt
hem in oktober' 41 naar de Parteikanzlei stuurde. Ritterbusch was ouder dan
de meeste functionarissen die daar werkten - hij liet desondanks over zich
heen lopen, 'in de kanselarij heb ik twee jaar niets gedaan', zei hij later.ê De
nieuwe functie in Nederland trok hem wel aan (zijn familie was uit Neder-
land afkomstig en had daar enkele generaties tevoren 'Ridderbosch' geheten),
maar hij miste de kracht om er iets van te maken. Physiek was hij zwak
gebleven (hij leed aan een hartkwaal) maar bovendien was hij eigenlijk niet
meer dan een vriendelijke, steeds verzoeningsgezinde, beetje serviele school-
meester, die telkens de wanhoop nabij was wanneer hij geconfronteerd werd
met de spanningen en ruzies tussen kemphanen als Rauter en Mussert. Hij
leed ook zeer onder het voor Duitsland slechte verloop van de oorlog.
'Bin miuier Mann ohne Binfiuss. Er war viillig mit den Nerven herunter' - zo
werd hij na de oorlog door Piesbergen. hoofd van Seyss-Inquarts Präsi-
dialabteilung, gekarakteriseerd.ê De Reichsleommissar zou aan Ritterbosch
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