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niet veel steun ontlenen — omgekeerd zou hij ook niet zoveel last door hem
krijgen als met de grillige en onbetrouwbare intrigant Schmidt het geval
was geweest. Aan diens verdwijnen zat voor Seyss-Inquart een nadeel én
een voordeel vast - nadeel in zoverre dat hij zich nu, gelijk reeds aangeduid,
meer moeite zou moeten geven om de pretenties van Rauter en Himmler
af te wijzen ; voordeel in zoverre dat Schmidt, zoals de zaken zich ontwikkeld
hadden, voor Seyss-Inquart een politieke schadepost geworden was. Ook
in de zomer van ’43 was het voor de Reichskommissar van primair belang om
de betrekkingen met de twee figuren die na Hitler de meeste invloed hadden:
Bormann en Himmler, goed te houden. Bij beiden had Schmidt het ver-
korven. Ritterbusch zou door Himmler nict als een lastige, laat staan ge-
vaarlijke tegenspeler beschouwd worden en op Bormann had Ritterbusch
dan wel geen invloed gekregen maar hij werd, bescheiden en loyaal als hjj
was, door deze wel als een volstrekt acceptabele schakel met Seyss-Inquart
gezien. Misschien had Schmidt ook wel beseft dat hij de Reichskonmissar
dic hem zo lang de hand boven het hoofd gehouden had, een dienst zou
bewijzen door uit het leven en daarmee uit de politiek te stappen.

Aan Harsters verdwijnen zou, dunkt ons, Seyss-Inquart heel wat zwaarder
tillen.

Harster wordt overgeplaatst

Meer dan drie jaar lang was Harster in bezet Nederland Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD geweest tocn hij eind augustus ‘43 opeens
bericht kreeg dat hij in Den Haag onmiddellijk een opvolger moest in-
werken. Hij was daar nog mee bezig toen hij op 1 of 2 september bevel
ontving van Himmler, zich in Miinchen te melden waar hij zijn instructies
zou ontvangen voor een nieuwe inzet: in Noord-Italié. Iralié’s capitulatie
was op dat moment nog niet aangckondigd maar het Oberkommando der
Wehrmacht was, gehijk in het vorige hoofdstuk verhaald, druk bezig met het
overbrengen van Duitse divisies naar Italié en Hitler voorzag sinds mei dat
de Duitsers het bestuur in het land, of althans in het noordelijk deel daarvan,
zouden moeten overnemen. Er zou daar dus ook een Duits politie-apparaat
in werking moeten treden, kennelijk in een kriticke situatie. Voor de leiding
waren kundige en ervaren krachten nodig. Harster voldeed aan beide ver-
cisten — vandaar dat besloten was, hem naar Noord-Italié te zenden. Hijj
arriveerde daar vermoedelijk kort na de bekendmaking van Tealié’s capitulatie
en ging er met standplaats Verona precies dezelfde functie uitoefenen die hij
in Den Haag bekleed had: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD.
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