HARSTER EN SEYSS-INQUART

Toen hij, alvorens naar Miinchen te vertrekken, in een gesprek onder vier
ogen afscheid nam van Seyss-Inquart, ‘da sagte’, zo vertelde Harster enkele
jaren na de oorlog,

‘Seyss-Inguart zu mir: ‘Wenn Sie jetzt nach Italien *runtergehen, dann bitte ich Sie
wit aufgehobenen Handen: machen Sie dort unten keine faschistische Partei auf’ Und
nun habe ich ilin so angesehen, und habe zu ihm gesagt: ‘Herr Reichsminister, soll das
ein Bekenntnis sein?” oder so irgendwas. Ich hatte so ein bisschen, wie soll man sagen,
Narrenfreiheit bei ihm gehabt, ich habe recht offen mit ihm gesprochen, aber in der
siiddeutschen ldchelnden Art, mit der man etwas sagen kann was nian auf hannoverisch
nicht sagen kann. Und da hat er mir dann eine Antwort darauf gegeben im Sinne von:
‘Fragen Sie nicht so dumm’, oder so was dhnliches. Er sagte dann: ‘Griinden Sie da
unten eine Legion Garibaldi oder lassen Sie die Leute sich unter irgendwelcher Faline
sammeln. Wie sie auch aussehen mag, nur nicht unter der faschistischen Parteil” ™

Een typerend verslag! Dat het opnicuw duidelijk maakt hoezeer Seyss-
Inquart met de NSB in zijn maag zat, stippen wij slechts aan. Belangrijk
achten wij thans twee andere aspecten: dat nagenoeg niemand openhartig
met Seyss-Inquart over zijn moeilijkheden met de NSB had durven praten
en dat Harster, gebruik makend van zijn ‘Narrenfreileit’ (én van zijn Beiers
accent!), dat wel opbracht. Inderdaad, alles wijst er op dat Seyss-Inquart
met Harster cen uitstekende relatic had gehad. Dat is ook hecl wel be-
grijpelifk. Harster was in de cerste plaats politieman. Hij had, anders dan
Rauter, geen politicke ambities. Belangrijk was voorts dat hij nict wilde
dat in Nederland meer geweld toegepast en meer bloed vergoten werd dan,
naar zijn oordeel, strikt noodzakelijk was. Dat scherpte hij zijn onderge-
schikten, die hij goed in de hand had, ook in. Kortom: hij voerde zijn eigen
belangrijke taak in ons land op een wijze uit dic volkomen bij de algemenc
lijn van Seyss-Inquarts politick aansloot.

Zijn opvolger, SS-Brigadefiihrer und Generalmajor der Polizei Erich Nau-
mann, was een geheel andere figuur.

Laat ons beginnen met van zijn levensloop (in ’s7 door dr. A. E. Cohen
helder geschetst?) een samenvatting te geven.

Evenals Ritterbusch was Naumann in Saksen geboren, tc Meissen namelijk
(in april 1905), waar zijn vader magazijnmeester was in een textielfabrick.
Hij maakte de middelbare school niet af maar werd op zijn wvijftiende
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