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koopmansleerling in een handel in granen. Acht jaar later, in '28, werd hij er
procuratiehouder - hij was dus capabel. Hij dacht min of meer autoritair,
lid van de NSDAP werd hij overigens eerst in '29. Hij trad toen mede tot de
SA toe en vier jaar later, eind' 33, zegde hij na lang aarzelen zijn procuratie-
houderschap vaarwel om de (slecht-)betaalde functie op zich te nemen van
leider van de SA-groep die uit studenten van de Technische Hochschule te
Dresden gevormd was. Na Röhms val (zomer '34) voelde Naumann zich,
als zoveel SA-officieren, meer tot de SS aangetrokken. Hij kwam er enigs-
zins bij toeval in de sector van de Sicherheitsdienst terecht en maakte daar
naam toen hij er (wij weten niet hoe) UI slaagde, Hitler het plan voor de
Italiaanse manoeuvres te leveren dat een opmars naar de Brennerpas bevatte.
Kort nadien zond Heydrich hem naar de Gau Frankenland waar Gauleiter
Julius Streicher, in Neurenberg zetelend, er UI geslaagd was de opbouw van
de Sicherheitsdienst te belemmeren - hij had dan ook veel te verbergen. Niet
alleen doorzag Naumann deze protserige machtswellusteling onmiddellijk,
maar hij wist, zonder zelf te struikelen, rapporten te verzamelen die er binnen
enkele jaren toe leidden dat Streicher op een zijspoor gerangeerd werd. De
beloning bleef niet uit: Naumann maakte nu snel carrière, kreeg na de
Anschluss eerst de gehele Sicherheitsdienst in Oostenrijk onder zich (hij leerde
er in Innsbruck Harster kennen) en werd vervolgens hoofd van de Sicher-
heitsdienst in de Reichshauptstadt, Berlijn. Na de Poolse veldtocht werd hij
zes weken in Posen ingezet als Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD -
hij was er stellig nauw betrokken bij de eerste vervolgingsmaatregelen tegen
Joden en Polen, althans hij had daar weet van. Door reorganisatie werd zijn
functie overbodig, hij keerde naar zijn bureauwerk in Berlijn terug. Dat
werk beviel hem niet: hij was vijf-en-dertig en wilde in dienst. Die wens
werd ingewilligd: anderhalf jaar maakte hij deel uit van de Waffen-SS - tot
hij op een dag in november' 41 in Berlijn bij Heydrich ontboden werd die
hem onthulde dat sinds de azste juni vier Einsatzgruppen van de SS UI de
Sowjet-Unie bezig waren met het uitroeien van Joden, Zigeuners en leden
van de communistische partij. De commandant van een van die Einsatz-
gruppen moest teruggeroepen worden - die man moest hij, Naumann, op-
volgen. Weer aarzelde Naumann, weer ging hij voort op de ingeslagen weg
- een weg die hem UI acht jaar tijd van procuratiehouder in een provincie-
stadje gemaakt had tot prominent lid van de nieuwe, de werkelijke elite
van het Derde Rijk.

Zo werd Naumann commandant van de Ëinsatxgruppe B. Behalve bij de
liquidatie van de genoemde bevolkingsgroepen werd deze Einsatzgruppe
ook ingezet bij de bestrijding van de Russische partisanen. Het aantal slacht-
offers dat zij onder Naumanns bevel maakte, liep UI de tienduizenden.
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