
HARSTERS OPVOLGER NAUMANN

In maart '43 werd Naumann (wij weten niet om welke reden) vervangen;
hij hervatte de leiding van de Sicherheitsdienst in Berlijn. Ook hij kwam in
aanmerking voor de post van Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in
Verona, maar de keuze viel op Harster (deze kende een beetje Italiaans) en
Naumann ontving opdracht, Harsters plaats in te nemen. Eind augustus
vertrok hij naar Den Haag waar hij op 4 september zijn nieuwe functie
aanvaardde. Welk een verschil met de bezette delen van de Sowjet-Unie!
Dáár een primitief bestaan en, vooral in '42-'43, een opeenvolging van
strafexpedities - in Den Haag een comfortabel leven in een land dat
hem, alle illegale activiteit ten spijt, voorkwam als een oase van rust en
beschaving.
Wij willen in een volgend hoofdstuk (hoofdstuk IO) de conflicten be-

schrijven waarin Naumann verstrikt raakte - conflicten die er toe leidden
dat hij negen maanden later, per I juni '44, van zijn functie ontheven werd
om, weer in Neurenberg, als Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD
eigenlijk hetzelfde lot te ondergaan als Julius Streicher: op een zijspoor
gerangeerd te zijn. Waar het nu op aankomt is, er op te wijzen dat Nau-
mann niet alleen de ervaring miste om in een gecompliceerde samenleving
als de Nederlandse een bekwaam Bejehlshober der Sicherheitspolizei und des SD
te zijn (hij had in zijn carrière met recherchewerk niet te maken gehad),
maar het bovendien niet verstond, dat gebrek door andere eigenschappen
te compenseren. De chefs van de Aussenstellen der Sicherheitspolizei und des SD,
die door Harster strak aan de teugel gehouden waren, gingen onder Naumann
veel meer hun eigen gang. De nieuwe chef kreeg niet veel gezag over hen.
Hij was plomp - daardoor paste hij slecht bij Seyss-Inquart, Hij was boven-
dien recalcitrant - dat deed Ranter keer op keer in razernij ontsteken (wij
zullen daar nog een voorbeeld van geven.) Terwijl van Harster direct of via
Seyss-Inquart menigmaal een matigende invloed op Ranter uitgegaan was,
slaagde Naumann er slechts in, de Höhere SS- und Polizeiführer te irriteren,
wat deze dan, voorzover dat nog mogelijk was, verder dreef in de richting
van een heilloos fanatisme.

Confiscatie der radio's

Wanneer wij nu successievelijk de dwangmaatregelen gaan beschrijven
waarvan, afgezien van de al behandelde Joodse bevolkingsgroep, delen van
de Nederlandse bevolking van mei' 43 af het slachtoffer werden, dan lijkt
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