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waren) de radio's te confisqueren. Seyss-Inquart heeft zwaar aan dit besluit
getild, Heel begrijpelijk: het hield de publieke erkenning in van het feit dat
de bevolking in de eerste plaats naar Londen luisterde en geen of weinig
belangstelling had voor de programma's van de gelijkgeschakelde Neder-
landse omroep.

Van het apparaat van de Sicherheitspolizei und SD uit was al eind '40-
begin '41 op de inbeslagneming van alle radio's aangedrongen: zo moest de
'ophitsing' van Londen uit tegengegaan worden. Schmidt, onder wie de
Nederlandse omroep ressorteerde, had dat toen weten te voorkomen maar
de aandrang om fors in te grijpen was blijven bestaan. In de zomer van '41
kwam het punt aan de orde tijdens een van de besprekingen die Scyss-Inquart
in aanwezigheid van de Generalleommissare met zijn Beaujtragten placht te
houden. Van de dertien Beaujtragten waren toen elf vóór de confiscatie,
twee daar tegen. Seyss-Inquart was óók tegen - de zaak bleef bij het oude.
Natuurlijk behoorde de Rundjj,l1'lkbetreuungsstelle, die de Nederlandse omroep
controleerde, eveneens tot de tegenstanders van confiscatie. Taubert, de
chef, wees er in de herfst van '41 op (wellicht naar aanleiding van het feit dat
toen in september in Noorwegen de radio's geconfisqueerd waren), dat men
nooit alle toestellen in beslag zou kunnen nemen en dat de anti-Duitse
geruchten extremer zouden worden naarmate er minder toestellen waren.
"Abgesehen davon wäre', schreef hij, 'die Einziehung von Rundfunkel'l1pfongern
gleichbedeutend mit einer politischen Banlerotterlelárung.? Precies zo dachten
Seyss-Inquart en Schmidt er over. Zij kregen evenwel inzake de radio's in
de zomer van '42 een offensief uit een andere hoek te doorstaan: de hoek
van de Wehrniacht. Deze verwachtte niet anders dan dat de opening van het
'Tweede Front' in West-Europa gepaard zou gaan met gedetailleerde
instructies aan de burgerbevolking die Londen per radio zou verspreiden -
trouwens, dat had Londen ook aangekondigd. Tegen de achtergrond van
die dreiging kwam het nu tot een scherp conflict, Wehrlllachtbefehishaber
Christiansen eiste inbeslagneming, Ranter sloot zich daarbij aan, zulks in
overeenstemming met het gevoelen van bijna alle Aussenstellenleiter van de
Sicherheitspolizei und SD (alleen Amsterdam, Lages dus, en Den Bosch waren
'tegen') - maar Schmidt bleef op zijn stuk staan. Gegeven het gedecideerde
standpunt dat Christiansen ingenomen had, moest Seyss-Inquart het dispuut
aan Hitler voorleggen. Vermoedelijk deed hij dat met het eigen advies er bij
dat confiscatie hem onraadzaam voorkwam. Dat was ook Hiders opinie.
Geen inbeslagneming van radiotoestellen dus - maar Christiansenliet niet los.

1 GKzbV, Abt. Rundjunk. "Aibeitsbericlu', 1 sept. 1941-31 okt. 1941 (3 nov. 1941),
p. 8 (GKzbV, HA Volksaufkl. II. Prop., 46 a).
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