
HOEVEEL RADIO'S WERDEN ACHTERGEHOUDEN?

was die verkeerde indruk wèl: de officiële cijfers bleven binnenskamers en
men had alom in den lande met name in de zomer zoveel mensen
hun toestel naar de inleveringsplaatsen zien dragen dat vrijwel een ieder
dacht dat er buiten de kringen der 'fouten' nauwelijks meer radio's waren.
Dat was dus niet zo. Men moet bovendien in het oog houden dat het
genoemde cijfer van 260 000 nog aanzienlijk verhoogd moet worden.
Onder de ca. 800000 ingeleverde toestellen waren er niet minder dan jzj 000

(40%) die volledig onbruikbaar waren. Misschien zijn er dus wel tussen de
honderd- en tweehonderdduizend N ederlanders geweest die in plaats van hun
'normaal' toestel een reserve- of tweede- dan wel derdehands-apparaat inge-
leverd hadden en dus van dat 'normale' toestel gebruik bleven maken. Houdt
men dan ook nog rekening met het feit dat duizenden een nieuw apparaatje,
desnoods een kristalontvangertje, in elkaar knutselden, en dat er vermoedelijk
tienduizenden 'zwarte luisteraars' geweest zijn die niet eens in de PTT -registra-
tie opgenomen waren, dan gaat het niet te ver om te veronderstellen dat er
begin' 44 in den lande nog omstreeks 400 000 toestellen waren waarmee, als
ze niet op een onbereikbare plaats verborgen waren, naar Londen geluisterd
kon worden. Dat alles nam niet weg dat van elke tien gezinnen zes hun radio
kwijt waren geraakt.

Kwijt, vaak met grote spijt. "t Is een grote leegte, net of er een goede
vriend gestorven is met wie ik enige malen per dag een gezellig praatje
hield', schreef iemand die eind juni '43 zijn toestel ingeleverd had, in zijn
dagboek'. Een ander die zijn dagboek de vorm gegeven had van brieven aan
zijn in Zwitserland wonende broer Gerard, tekende in oktober aan:

'Zaterdag 16 oktober 1943. De zde oktober verscheen een laatste waarschuwing
in de krant: vóór de zoste moesten de tot heden achtergehouden toestellen
ingeleverd worden, dan zou men er nog zonder straf afkomen. Wie daarna
ontdekt werd, zou dubbel aangepakt worden met grote geldboeten en gevange-
nisstraf en verbeurdverklaring van inboedel. Zo ben ik voor Corrie's aandrang"
tenslotte gezwicht. Maar 0 Gerard wat had ik er de pee in. En nog! 't Is een
ellende, geen berichten uit Londen meer te kunnen horen als tegenwicht voor de
leugens in de kranten. Dat 't voor mij in 't bijzonder erg is, kun je zeker wel
begrijpen, want elke dag ving ik verscheidene keren en in verschillende talen het
nieuws van 'de overkant' op. En nu ben ik afhankelijk van horen-zeggen, van
geruchten en daar kunje nooit van op aan ...

Dinsdag 2 november 1943. 't Is nu drie weken dat ik mijn toestel mis en ik moet
je zeggen, 't is miserabel! Wat er eigenlijk precies gebeurt op de oorlogsfronten,
je weet het niet. De onzinnigste geruchten doen de ronde. De mensen zijn alle-

1 H. Mees: Oorlogsdagboek, p. 388. 2 Corrie was zijn vrouw.
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