
AFVOER DER GEVORDERDE TOESTELLEN

mee doen wat hij wilde, op kosten van de Staat der Nederlanden overigens.
De ca. 800 000 toestellen kwamen in eerste instantie in enkele duizenden
depots terecht. Vandaar werden zij in de herfst van '43 naar grotere depots
overgebracht. Dat waren er nog altijd ca. 1100. Voorzover daar huur voor
betaald moest worden, diende de schatkist de nodige bedragen ter be-
schikking te stellen: f 30000 per maand. De schatkist had trouwens ook de
herordening van de grote PTT-kartotheek moeten bekostigen (dat had
f 16000 gevergd) en moest eind' 43 rekening houden met de kosten van het
'steriliseren' van toestellen (begroot op f ISO 000) en met de uitbetaling van
schadevergoedingsbedragen aan de eigenaren van ingeleverde toestellen
(begroot op f 52,5 mln). Rost van Tonningen meende dat deze toestellen
op grond van al die betalingen Nederlands staatseigendomgeworden waren;
'leommt nicht in Frage', tekende Seyss-Inquart op een brief aan die Rost ter-
zake tot hem gericht had.!
Eind '43 werd er mee begonnen, de 800000 toestellen naar ca. 30 centrale

depots over te brengen. De transporten werden georganiseerd door de
Duitse firma Kiihne & Nagel die hier(bij de transporten van Joodsemeubelen
was hetzelfde geschied) een aantal Nederlandse ondernemingen bij inscha-
kelde. Seyss-Inquart keurde goed dat uit de voorraden van de centrale
depots 50 000 toestellen vrijgegeven werden (waarvan 36 000 voor de
Wehrmacht, Ia 000 voor de 'Bombenweiber') - de bedoeling was dat alle
overige apparaten naar Duitsland zouden verdwijnen. Dat nam door het
ontbreken van verpakkingsmateriaal en door de moeilijkheden op transport-
gebied veel tijd in beslag. Het slot van het lied was dat van de resterende
750 000 apparaten een derde naar Duitsland getransporteerd werd; ca.
400 000 werden door aanslagen van sabotagegroepen, door bombarde-
menten of ander oorlogsgeweld in de depots vernietigd of raakten er anders-
zins onbruikbaar - men kon na de bevrijding slechtsaan ca. honderdduizend
luisteraarshet door hen ingeleverde toestel teruggeven.
Vermelding verdient nog dat Mussert zich van de zomer van '43 af moeite

ging geven om de beschikking te krijgen over 100 000 toestellen die de NSB
dan zou doen toekomen aan Nederlanders, niet-leden van de beweging,
voor wier politieke gezindheid zij meende te kunnen instaan. Seyss-Inquart
zei aan de leider der NSB dat hij dit plan in ernstige overweging zou nemen.
'Ik was', schreef Mussert in gevangenschap, 'voor deze toezegging zeer
dankbaar; voor het eerst zou nu naar buiten blijken dat wij NSB'ers toch
werkelijk deden wat wij konden voor ons volk.' Stakker: 'Na geruime tijd

1Brief, 17 nov. 1943, van Rost van Tormingen aan Seyss-Inquart (Vu], Stab,
56198-200).
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