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werd mij meegedeeld, het zouden er helaas geen 100 000 kunnen zijn, doch
60000. Dan maar 60000; beter wàt dan niets. Tenslotte hebben wij er niet
één gekregen.'!

*

Vier bevolkingsgroepen waren er die, afgezien van de Joden, in de zomer van
'43 of van die tijd afhet object werden van scherpe Duitse maatregelen: de
artsen, de studenten, allen die in aanmerking kwamen voor de arbeidsinzet,
en (daarmee samenhangend) de onderduikers. Elk van die groepen willen
wij nu apart behandelen en dat sluit, voorzover nodig, ook het lot in dat hen
in Duitsland trof Wij beginnen met de artsen.

Artsencris is

Zoals wij in hoofdstuk 9 van ons vorige deel beschreven, was het eind maart
,43 gekomen tot een imposante publieke protestactie van de Nederlandse
artsen tegen de hun opgelegde Nederlandse Artsenkamer: op voorstel van het
'Centrum', de leiding van de illegale artsen-organisatie 'Medisch Contact',
hadden nagenoeg alle artsen (in totaal zesduizendtweehonderd, aarzelaars
werden als het ware meegezogen) aan de president van de Artsenkamer, de
NSB' er dr. C.C.A. Croïn, doen weten, dat zij afstand deden van hun 'bevoegd-
heid tot uitoefening van het beroep van arts' (de Artsenkanler mocht hen
dus niet langer als 'lid' beschouwen en behandelen) - zij waren overigens
wel 'beroepsdaden' blijven verrichten. Elke arts die aan de actie deelnam,
had op zijn naamschildje en recepten de aanduiding 'arts' onleesbaar gemaakt.
Na aanvankelijk de demonstratie getolereerd te hebben, had Seyss-Inquart
vooralook onder pressie van Rauter geëist dat er een einde aan kwam.
Inderdaad, zij was afgebroken, maar vijf-en-vijftighonderd huisartsen en
specialisten hadden vervolgens Generalkommissar Wimmer en de secretaris-
generaal van sociale zaken, ir. R. A. Verwey, met identieke brieven mee-
gedeeld dat zij zich niet meer als lid van de Artsenkamer beschouwden.
Herhaaldelijk hadden zich toen voorts al conflicten tussen de bezetter en

individuele artsen voorgedaan. Soms hadden gestichtsartsen geweigerd,
Joodse patiënten uit te leveren, soms hadden zij geweigerd, de Sicherheits-

1Mussert: 'De NSB in oorlogstijd' (1945), p. 55.
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