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zijn vermogen ligt om deze wanhoopsdaden te voorkomen, doch hij zou het
daartoe noodzakelijke vertrouwen van zijn patiënten verliezen, wanneer IUj hun
gerechtvaardigde grieven niet ter kennis van de Overheid bracht.'

Anders dan bij vorige gelegenheden werd de artsen niet gevraagd, een
afschrift van deze 'eerste brief' zelf te ondertekenen en te verzenden. Wel
ontvingen zij zulk een afschrift, maar in het Z.g. estafettebericht waarmee dat
bij hen thuis gebracht werd.' stond met betrekking tot de brieflouter: 'Deze
is in één exemplaar op 3 juni aan de Re' (de Rijkscommissaris) 'verzonden ..
De taak der artsen (is) uitsluitend: reproduceren en ruim onder het publiek
verspreiden.' In welke mate dat laatste geschied is, weten wij niet - wèl dat
de tekst van die 'eerste brief' enkele weken later via de Zweedse en de
Zwitserse Weg in Londen aankwam. Er is voorts reden om aan te nemen dat
Seyss-Inquart het voor hem bestemde, in het Duits vertaalde exemplaar
eind juni nog niet onder ogen had gehad - dat exemplaar zwierf toen ver-
moedelijk nog ergens rond bij de Abteilung Vollesgesurulheit van Wimmers
Generalkommissariat. De 'tweede brie£'2 die, evenals de eerste, in de laatste
dagen van mei opgesteld werd, refereerde aan Seyss-Inquarts 'instructie'
van 26 mei waarvan, aldus de tekst, de artsen 'met grote verwondering en
verontwaardiging' kennis genomen hadden. Immers,

'deze instructie bepaalt o.a. dat de artsen niet meer de vrijheid hebben, hun
beroep of bevoegdheid neer te leggen, of afstand te doen van de daaraan ver-
bonden titel. Dit betekent dat gij hen weer wilt dwingen tot het lidmaatschap
van de Artsenkamer ... Mijnheer de Rijkscommissaris, onmiskenbaar moet u
zijn gebleken, welke afkeer wij artsen van dit geïmporteerde, ons opgedrongen
instituut hebben ... U zult zich herinneren dat u in december 1941 namens vijf-
en-veertighonderd artsen een brief werd aangeboden waarin u dringend werd
verzocht, niet over te gaan tot het invoeren van een Artsenkamer en de toepas-
sing van nationaal-socialistische maatregelen op medisch gebied. Uit het door-
voeren van de rassenleer, met als eonsequenties het wegvoeren van krankzinnigen
en zieken en de sterilisatie van gezonde mensen, blijkt hoe onze bezorgdheid
gerechtvaardigd was.

Mijnheer de Rijkscommissaris, onder uw laatste verordening vallen de
artsen omdat zij bij het begin van hun loopbaan een eed hebben afgelegd. Juist
deze eed, die ons bindt aan medisch-ethische normen, kan het ons in de toekomst
onmogelijk maken aan uw eisen te voldoen. Mocht het zover komen, dat aan ons
artsen onaanvaardbare eisen worden gesteld, dan zou het kunnen zijn dat wij,
ongeacht uw dreigementen, vrijheid en leven in de waagschaal moeten stellen.

1 Tekst: a.v., p. 221-23. 2 Tekst: a.v., p. 241-43.
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