
NIEUWE PROTESTEN DER ARTSEN

Wij verwachten dat u ons dit conflict zult besparen en ons in vrijheid en rust,
volgens ons geweten zult laten arbeiden. De verdere loop der dingen zal van u
afhangen, en, mijnheer de Rijkscommissaris, daarvoor draagt u ten overstaan
van het Nederlandse Volk de verantwoordelijkheid.'

Het uitgangspunt van deze, in de gegeven verhoudingen uitgesproken
scherpe tekst was, achteraf gezien, niet geheel juist. Stellig was er voor de
artsen alle aanleiding om te protesteren tegen het wegvoeren van Joodse
patiënten uit allerlei gestichten en het steriliseren van gemengd-gehuwde
Joden alsmede om de bezetter te doen weten dat zij bij eventuele contacten
met de politie hun eed of belofte trouw zouden blijven-, maar uit het feit
dat Seyss-Inquart op een wezenlijk punt Croïns bevoegdheden had opge-
heven, had men kunnen coneluderen dat de Reichsleomntissar bezig was zich
van de Artsenkamer te distantiëren. Hoe dat zij, juist onder die min of meer
openlijke oorlogsverklaring aan de bezetter moesten de artsen elk hun hand-
tekening plaatsen. Bij vorige gelegenheden had het Centrum de onderteken-
de brieven eerst verzameld en geteld om vervolgens pas in het licht van het
totale aantal te besluiten of men de actie zou doorzetten, d.w.z. de brieven als
één pak doen toekomen aan de instantie waartoe zij zich richtten - nu gafhet
Centrum de actie een ander verloop. Werden alle brieven tegelijk aan-
geboden, dan zou dat een duidelijk bewijs zijn voor een gecentraliseerde
illegale actie; die indruk zou men, zo werd gemeend, niet wekken indien de
brieven ditmaal uit het gehele land zouden arriveren. Begin juni werd der-
halve aan alle artsen die de 'estafetteberichren' plachten te ontvangen,
verzocht de 'tweede brief" te ondertekenen en haar 'op riader te bepalen
tijdstip (doch vooral niet eerder)' persoonlijk te verzenden.ê

Wij nemen aan dat het Centrum vervolgens via zijn districts- en plaatselijke
vertrouwensmannen naging of een voldoend aantal artsen bereid was aan
de actie deel te nemen. Men was daar nog mee bezig toen de zaak misliep:

1 Er bestond voor artsen geen wettelijke plicht tot het aanmelden van misdrijven.
In '28 had de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst de
artsen uitdrukkelijk geadviseerd, nimmer in hun functie inlichtingen te verschaffen
aan de politie. Wij wijzen er in dit verband op dat Medisch Contact na de bevrijding
deze beleidslijn doorgetrokken heeft. Er werd toen bij de repatriëring van de uit
Duitsland terugkerende personen nagegaan of zij tot de Waffen-SS behoord hadden.
Dat was vrij eenvoudig: bij Waffen-SS'ers was het bloedgroepnummer in de oksel
getatoueerd. Hier en daar werd door de repatriëringsdienst aan artsen gevraagd, op
die tatouage te letten. 'De arts', aldus injuli '45 een 'mededeling' van het Centrum,
'mag aan dit verzoek niet voldoen. De politie moet zelf maar kijken.' (Mededelillgen-
blad van het Medisch Contact, juli I945, p. 3I). 2 'Estafettebericht van begin juni
I943' in Ph. de Vries: MC, p. 223.
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