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een klein aantal artsen, vermoedelijk enkele tientallen, lettc er niet op dat
men met de verzending van de ‘tweede brief’ moest wachten tot het Cen-
trum een nadere instructic gegeven had, maar verzond de desbetreffende
brieven reeds omstrecks midden juni. Seyss-Inquart nam de zaak hoog op en
gaf, vermoedelijk onder pressie van Rauter (die zich eind maart al zo
geérgerd had aan de gedistanticerde wijze waarop de Reichskommissar
aanvankelifk op de artsen-demonstratie gereageerd had), opdracht, alle
ondertekenaars te arresteren en naar het concentratickamp Amersfoort
over te brengen. Aldus geschiedde. Dat had twee gevolgen. Het eerste
was dat het Centrum, omtrent die arrestaties ingelicht, onmiddellijk per
‘estafette’ bericht doorgaf dat nu elk zijn of haar brief ook moest ver-
zenden, zulks op eenzelfde datum: 23 juni, het tweedc dat talrijke artsen tot
wie het feit van die arrestatie 66k doorgedrongen was, het in de gegeven
omstandigheden te riskant achtten, schriftelijk aan de bezetter mee te delen
dat hij of zij bereid was, ‘vrijheid en leven in de waagschaal (te) stellen.” Er
kwamen in totaal bij het Reichskommissariat 3 725 brieven binnen, maar
daarvan waren ruim 2000 op blanco papier geschreven, zonder adres-
aanduiding en met een onleesbare handtekening! — in totaal hadden, het
cerste groepje mecgeteld, zeventienhonderdtien artsen hun eigen briefpapicr
gebruike. Seyss-Inquart zat nu vast aan de uitgestippelde beleidslijn: alle
‘echte’ ondertekenaars moesten gearresteerd worden! De namen en adressen
werden uitgesplitst en op 2§ juni ging opdracht uit naar de Nederlandse
politie in het gehele land om een kleine zeventienhonderd artsen in hechtenis
te nemen en naar Amersfoort te transporteren. In Tilburg begon men, aldus
het naoorlogs gemeenteverslag,

‘met cen dokter die tevoren gewaarschuwd was en dus thuis niet werd aangetrof-
fen. De politiemannen zeiden dan bijvoorbeeld: ‘Zo mevrouw, is uw man niet
thuis? Wel, dan gaan we weer verder. Eens kijken, ja, nu moeten we naar
dokter X.” Maar als ze dan bjj dokter X kwamen, was deze natuurlijk al lang
gevlogen. Het gevolg was dan ook dat er slechts één van de Tilburgse artsen bjj
de SD is geweest’ -

wij nemen aan dat het in menige plaats elders niet anders toeging, maar er
werden toch ook artsen gearresteerd, bij elkaar omstreeks vierhonderd.

* Het is mogelijk dat hier brieven met gefingeerde handtekeningen onder zijn
geweest die door de zorgen van Medisch Contact geschreven en verzonden waren.
¢ Gemeente Tilburg: Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945 (2.j.), p. 132.
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