RAUTERS OFFENSIEF

dat men de arrestaties van de ca. dertienhonderd artsen die de ‘tweede brief’
duidelijk ondertekend hadden en die ondergedoken waren, moest voort-
zetten, ‘auch dann wenn sie sich auf Monate erstrecken miissten’ — Rauter kreeg
dus zijn zin, maar Harster ook, want de Reichskommissar ging er in diezelfde
bespreking accoord mee dat alle artsen, ‘die sich wegen des Briefes an den
Reichskommissar entschuldigen’, met rust gelaten zouden worden, zij het dat
de Sicherheitspolizei hun wel een waarschuwing zou geven en bovendien een
boete van f 50 opleggen; die regeling zou ook voor de gearresteerde artsen
gelden! In feite had Harster dus meer bereikt dan Rauter. Immers, als de
artsen die men ‘auf Monate’ wilde zoeken, de Reichskommiissar hun excuses
aanboden, dan zou hun arrestatie achterwege blijven.

Over de termen van de excuus-brief werd overleg gepleegd tussen de arts
van Overeem, dr. C. Banning (de hoofdinspecteur van de volksgezondheid)
en vier van de twaalf leden van het Centrum: de medici J. A. J. Barnhoorn,
dr. J. C. P. Eeftinck Schattenkerk, dr. H. Wamsteeker en dr. . Wibaut. Zij
lieten met hun zessen op § juli een brief uitgaan naar alle artsen? waarin zij
schreven dat zij ‘na bespreking met Duitse autoritciten’ (Harster en dr.
Reuter) ‘de stellige verwachting (hadden) dat, indien bijgaande brief door
de Nederlandse artsen wordt ondertckend, de toegepaste strafmaatregels
zullen worden ingetrokken en dat de normale toestand ten spoedigste zal
kunnen zijn hersteld.’

Die ‘bijgaande brief” (stellig is de tekst door Seyss-Inquart goedgekeurd)?
luidde:

‘Aan de heer Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, Den
Haag.

Ondergetekende (naam), arts te (woonplaats), verklaart plechtig dat de
inhoud van de brief van 23 juni 1943 niet de strekking had van enige politicke
actie tegen de bezettende macht; dat hij het betreurt dat zijn brief aan de heer
Rijkscommissaris door de toon waarin deze was gesteld, als grievend en beledi-
gend kon worden opgevat, en dat het geenszins zijn bedocling was, op enigerlei
wijze beledigend tegen de persoon van de heer Rijkscommissaris op te treden.’

Dit was, dunkt ons, een niet onbekwaam geformuleerde tekst. Seyss-
Inquart kon zeggen dat de artsen hun excuses aangeboden hadden (de op
het gebied der volksgezondheid dreigende crisis werd dus snel bezworen)
en wel werd van de artsen die de ‘tweede brief’ ondertekend hadden,
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