‘EXCUUS-BRIEE’ DER ARTSEN

gevraagd dat zij zouden verklaren dat ‘politicke actie tegen de bezettende
macht’ (cen nogal vaag begrip) niet in hun bedoeling gelegen had, dat de
‘tweede brief” ‘als grievend en beledigend kon worden opgevat’ (er stond niet
dat zij dat was) en dat de ondertekenaars nict beledigend ‘tegen de persoon
van de heer Rijkscommissaris’ (de ‘persoon’ werd dus losgemaakt van de
functic) hadden willen optreden — maar er stond geen woord over de Artsen-
kamer in.

Hier en daar was er cen arts die weigerde, de door hem als verncderend
beschouwde excuus-bricf te ondertekenen (zulk een arts moest zich dan voor-
lopig schuilhouden), maar veruit de meesten ondertekenden wel, onder hen
de ca. vierhonderd gearrestecrden, cn toen die excuus-brieven verzonden
waren (op 13 juli had het Reichskommissariat er 3705 ontvangen), de waar-
schuwingen in ontvangst genomen en de boetes betaald, keerde de rust
terug. Dat duurde nog wel enkele weken, want de Sicherheitspolizei was
nogal traag mct het vrijlaten der gevangen genomen artsen; de laatsten
hunner werden pas in de loop van augustus uit Amersfoort ontslagen.

Het gebeurde had de positie van het Centrum van Medisch Contact niet
onberoerd gelaten. Ten tijde van de jacht op honderden artsen hadden ver-
scheidene medici aan hun vertrouwensmannen gezegd dat men de ‘tweede
brief” beter in het geheel niet had kunnen verzenden (het Centrum verdedig-
de zich in een ‘estafettebericht’ waarin er op gewezen werd dat de Reichs-
kosnmissar de artsen ‘toch weer in de Artsenkamer wilde dwingen’, waardoor
die ‘tweede brief’ gezien moest worden ‘als een onontbeerlijke schakel in
cen logische recks’); bovendien lag er het feit dat de artsen bij het verzenden
van hun excuus-brieven de aanwijzingen gevolgd hadden die niet van het
Centrum maar van een commissie ad hoc uitgegaan waren; tenslotte moest
het Centrum er rekening mee houden dat het, waar met de actie tot verzen-
ding van de ‘tweede brief’ zoveel misgegaan was, vermoedelijk moeilijker
zou zijn dan vroeger om de artsen weer in beweging te brengen.

Inderdaad, na de ‘tweede brief’ van eind juni ’43 verliepen bijna elf
maanden voor de artsen zich weer collectief tot de bezetter richtten. Dat
geschiedde in mei '44 toen geprotesteerd werd tegen de gevangenneming
van artsen die geweigerd hadden, de begin 43 ‘vergeten’ Joodse verpleegden
in krankzinnigengestichten uit te leveren, of die aan de Sicherheitspolizei bij
het opsporen van illegale werkers die zich onder medische behandeling
hadden moeten stellen, de gevergde medewerking onthouden hadden. De
terzake aan Wimmer gerichte brief2 werd evenwel slechts door drieduizend-

1 Tekst: a.v., p. 226-28. 2 Tekst: a.v., p. 246—47.
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