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'moeten gewone burgerkleding bij zich hebben. Zij moeten daagseen zondagse
kleding, wollen dekens, ondergoed en werkschoeiselmeebrengen. De gehele
bagagemag de inhoud van tweehandkoffersniet te boven gaan.
Wie in strijd met de bepalingen van deze beschikkinghandelt of ze eracht te

ontduiken ... , wordt gestraft met gevangenisof boete tot onbepaaldehoogte.
. . . Maatregelenvan de Sicherheitspolizei, in het bijzonder overbrenging naar een
strafwerkkamp,blijvenvoorbehouden.
Zij die het vaderlijk gezag of de voogdij over de betrokken personen uitoefe-

nen, zijn mede-verantwoordelijk voor het verplichte verschijnen van deze
personen. Tegen hen blijven maatregelen der Sicherheitspolizei voorbehouden.'

Wat betekende dat laatste? Rauter had zich, uiteraard opzettelijk, vaag
uitgedrukt. Zouden, als men zich niet kwam aanmelden, de ouders of
voogden gearresteerd worden? Of zou men hun een hoge boete opleggen
dan wel hun eigendommen verbeurd verklaren? Niemand wist het.
Niemand kon ook een landelijk parool doorgeven - daarvoor ontbrak de
tijd. Radio Hilversum had over Rauters bekendmaking gezwegen en de
regering te Londen kon dus evenmin onmiddellijk reageren. Alleen in
Groningen werd, voorzover ons bekend, een parool verspreid, nl. door de
contact-commissie der studenten. Zij deelde mee dat de leden van de com-
missie allen zouden onderduiken maar dat overigens ieder voor zich beslis-
sen moest wat hij deed.
Velen warcn er onder de studenten voor wie het geen vraag was of zij

zouden onderduiken. Voor een tweede groep stond van meet af aan vast dat
zij zich conform Ranters beschikking gedragen zou. Een derde groep aar-
zelde. Overleg was moeilijk: onder het Polixeistandrecht moest elk om acht
uur 's avonds binnen zijn; wie anderen om raad wilde vragen, moest dat dus
in de late namiddaguren van de woensdag of op de donderdag doen waarop
hij zich al of niet zou aanmelden. Er waren ouders en voogden die hun zoons
of pupillen geheel vrij lieten in de beslissing, anderen die hen zelfs stimuleer-
den zich niet aan te melden - vaker, zo nemen wij aan, kwam het voor dat
door de oudere generatie pressie op de jongere uitgeoefend werd, zich in
hemelsnaam maar te schikken. Diegenen die dat laatste weigerden of wilden
weigeren, meenden dat zij er in elk geval verstandig aan deden zich schuil te
houden. Menige student woonde al op een duikadres, menigeen ook moest
er nu in grote haast een gaan zoeken. Dat lukte lang niet altijd. Nog weer
andere studenten waren er die dachten dat zij, als zij onmiddellijk, uiterlijk
donderdagochtend, alsnog zouden 'tekenen', buiten de aanmelding zouden
vallen. Het waren er in totaal een kleine vijfhonderd die zich woensdagmid-
dag laat of donderdagochtend naar de universiteits- of hogeschoolgebouwen
begaven dan wel naar het naar Apeldoorn verplaatste departement om daar


