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Uiteraard was de kloof tussen studenten en hoogleraren nergens breder en
dieper geworden dan in Delft. Een groot deel van de studenten, zij mochten
dan ondergedoken zijn, bleef de senaat het advies dat in april '43 gegeven
was, hoogst kwalijk nemen. Te voorzien viel dat hieruit na de bevrijding een
moeilijke situatie zou ontstaan. Kon de senaat zich niet alsnog van zijn advies
distantiëren? Schermerhorn en anderen bespraken dat met de in' 43 benoemde
rector rnagnificus, prof. ir. J. Muysken en tenslotte was deze het die op 19
juni '44 in de senaatsvergadering waarin de voordracht voor een nieuwe
rector opgesteld moest worden, het voorstel deed om in een verklaring die in
de gebouwen van de TH aangeplakt zou worden, de openlijke uitspraak te
doen dat de senaat zijn uit april' 43 stammend advies betreurde. Het voorstel
werd met 41 stemmen vóór en 4 tegen aanvaard,' de verklaringen werden
op 22 juni aangeplakt - en één dag later reisde de 'foute' president-curator,
de NSB' er ir. E. van Dieren, naar Seyss-Inquarts Beaujiragter in Zuid-Holland,
E. A. Schwebel, aan wie hij voorstelde, prof Muysken te arresteren en
honderdvijftig tot tweehonderd docenten en personeelsleden te verplichten,
mede te werken aan de bouw van de Atlantikwall. Dat laatste denkbeeld
werd verworpen maar prof. Muysken werd nog diezelfde dag in hechtenis
genomen.ê Onmiddellijk werd in Delft overwogen of nu niet alle docenten
gemeenschappelijk hun taak moesten neerleggen - de meesten zagen daar
geen heil in, anderen die wel aan een collectieve stap hadden willen deel-
nemen, lieten hun ontslagaanvraag toen ook achterwege; er was maar één
die voet bij stuk hield: de lector in de chemische technologic, dr. P. M.
Heertjes." 'Waar hij alleen stond, verdient zijn houding', aldus De Geus,
'des te meer bewondering.w Tot een gemeenschappelijke verklaring dat
geen onderwijs meer gegeven zou worden, kwam het aan de TH pas op de
dag waarop het leek of de bevrijding voor de deur stond: 5 september,
'Dolle Dinsdag'. Dat was te laat om het vertrouwen der studenten te her-
winnen.

Na die 'Dolle Dinsdag' kwamen het legale en het illegale hoger onderwijs
vrijwel geheel tot stilstand.

1In april' 43 was tot het advies besloten met 30 stemmen vóór, II tegen en 3
blanco. 2 Muysken werd enkele weken later door het Obergericht tot een jaar
gevangenisstrafveroordeeld en stierfin augustus '45, enkele maanden na zijn be-
vrijding. 3 Na de verzending van de brief waarmee hij ontslag nam, dook Heertjes
onder. • De Geus, 28 (7 aug. 1944), p. 4.


