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primitief karakter droegen. Het was er op de slaapzalen benauwd en men
had er vecl last van luizen. Misschien is één brief van een Nijmeegse student,
clandestien uit Berlijn mecgegeven ten behoeve van de Nijmeegse rector
magnificus prof. mr. B. H. D. Hermesdorf, voldoende om een algemeen beeld
te geven. ‘Van onze dagelijkse sleur’, zo schreef dan in september ‘43 een
student in de rechten,

‘zal ik u nu ’'n korte beschrijving geven, welke beschrijving maar niet grijs en
eentonig genoeg kan zijn.

’s Morgens tegen vijf uur, opstaan. 't Zich wassen gebeurde in 't waslokaal . . .
’t Ontbijt bestond uit brood en boter die we tweemaal per week ontvingen voor
de gehele week.

Om de fabrick te bereiken, waar de begintijden tussen 6 uur en 6.45 lagen,

moestcn we eerst vijf-en-twintig minuten lopen tot ’t station van de S-Bahn . . .
Nu moest ik 'n zes 3 zeven minuten sporen, anderen tot 'n half vur, om dan nog
'n stukje te lopen en om kwart voor zeven te beginnen. Pauze was cr tussen
kwart voor negen en negen uur en van twaalf tot half een. Om vijf uur waren we
klaar. Tk was magazijnchef evenals verschillende andere studenten, de meesten
waren draaier, boorder of slijper. Dan ging ik bonloos eten in de stad en kwam
tegen half zeven in t kamp terug, waar ik mijn dagelijkse koolsoep met drickwart
kilo aardappelen ging halen in de keuken. We kregen Lagerverpflegung, d.w.z.
dat ’t Lager of kamp onze distributiebescheiden hield en ons verder zoveel
mogelijk bonloze romunel te eten gaf, terwijl de toewijzingen voor ons Lager de
blociende zwarte handel in gingen. Fruit heb ik er nooit gezien. Van de dric
eleren per twee weken ontvingen we er één per maand. Om te roken verkocht
men ons in "t kamp tegen afgifte van een Lager-bon onverpakte Bulgaarse siga-
retten, merk Bregava, welke naam als volgt verklaard werd: ‘Brandt Rot En
Gemeen Allecen Voor Auslinder” 't Woord ‘Auslinder’, waarmee elke nict-
Duirser werd betiteld, hield alle mogelijke verachting, minachting en zelfs haat
n...
Ons loon was Rm 0,66 per uur, wat op ‘n maandelijks netto bedrag uitkwam
van 80-90 R, Daar moesten we dan in 't kamp kost cn inwoning van betalen
3 Rem 12 per week, zodat ons vaak per week nog geen 10 Mark overbleef. Ging
men elke dag zo’n beetje eten in de stad, dan was men zo door zijn geld.

Waren we klaar met eten in onze kamer en hadden we 't eetgerei afgewassen,
dan was 't altijd dicht bij 20 uur. Dan begonnen we de was te doen, schoenen te
poetsen, te naaien, sokken te stoppen, etc. Was 't een uur of tien geworden, dan
hielden we er doodmoe mee op . . .

Alle mogelijke voornemens waren in 't begin gemaakt om de studie zoveel
mogelijk voort te zetten. Weldra bleck dit 'n hersenschim te zijn.’t

1 Brief, 15 sept. 1943, van L. Corten aan B. H. D. Hermesdorf in Katholicke Univer-
siteit Nijinegen 1923-1973. Een documentenboek (1974), p. 260-62.
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