
STUDENTEN IN DUITSLAND

Men moet in het oog houden dat dit beeld uit september '43 dateert.
Nadien werden de Geallieerde bombardementen vooral op Berlijn steeds
heviger, in de fabrieken moest langer gewerkt worden, de verkeersproblemen
namen toe, de voedselvoorziening liep achteruit. In de brieven die van de
studenten ontvangen werden, kon men dit alles vrij nauwkeurig volgen.
De Raad van Negen verzamelde er afschriften van, gaf deze aan de redactie
van De Geus door en lichtte soms ook de hoogleraren in. Begin '44 kreeg
men een nog duidelijker beeld doordat prof. Oranje, van valse papieren
voorzien, in februari een lange rondreis door Duitsland kon maken. Het
waren vooral de door hèrn opgedane indrukken en bijeengebrachte gegevens
die hun neerslag vonden in de al eerder gememoreerde brief die op IS maart
door de rectores magnifici van zeven hoger-onderwijs-instellingen tot van
Dam gericht werd. Er werd daarin op gewezen,

'dat jongelieden, die aan intellectuele arbeid gewoon zijn, veelal gedurende 12 uur
per dag of zelfsgedurende 80-90 uren per week (somsmet werkperioden van 24
tot 36 uur aaneen) handenarbeid moeten verrichten, en dit thans reeds gedurende
een ononderbroken tijdvak van ruim 9maanden ...
Brood, aardappelen, knollen en kool vormen veelal de hoofdbestanddelen

van het menu. In sommige karnpen gelden aardappels zelfs als een tractatie;
vlees, groenten, vet worden niet of slechts in veel te geringe hoeveelheid ver-
strekt ...
Enkele groepen hebben daarbij nog het ongeluk gehad, tengevolge van een

bombardement hun uitrusting geheel of grotendeels te verliezen... Voor
sommigen hunner geldt dat zij met gescheurd schoeisel,zonder sokken, met één
hemd aan het lijf, zonder nachtkleding, met één dun dekentje als dekking hun
bestaan voortslepen; een Nederlauder die hen ontmoette" kwalificeerde hun
uiterlijk alsdat van 'schooiers'.'

Prof. Oranje en de Raad van Negen hadden, toen deze brief uitging, al
weet van vijf-en-twintig sterfgevallen; zeven daarvan hadden zich in de
Arbeitserziehungslager voorgedaan - strafkampen die niet wezenlijk van een
'normaal' concentratiekamp verschilden en soms een nog barbaarser karakter
hadden.
Van de wijze waarop de weggevoerde studenten op de omstandigheden

in Duitsland reageerden, weten wij niet zoveel af - trouwens, die omstandig-
heden waren niet overal dezelfde. De meesten hadden het gevoel dat zij
dwangarbeiders waren; zij staken, schijnt het, hun gevoelens niet onder
stoelen of banken. In het nummer van De Geus (juli '43) waarin scherpe
kritiek geuit werd op de studentikoze uitgelatenheid in Ommen, werd óók

1 Prof. Oranje.
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