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vermeld dat van Dam en op ten Noort er zich jegens Nederlandse hoog-
leraren al over beklaagd hadden, 'dat de studenten zich in de korte tijd die zij
in Duitsland zijn, zeer onbemind, ja gehaat hebben gemaakt door het zingen
van 'De Internationale' tezamen met Fransen en Russen, door het zingen van
Engelse liedjes op de trams en door omgang met Poolse meisjes" - allen die
zich zo gedroegen, waren De Geus niet bepaald dankbaar voor de gepubli-
ceerde kritiek op hun houding; een hunner duidde in de herfst alle vader-
landse critici aan als 'kerels die misschien het geluk of geld hadden zich een
veilige duikplaats te verschaffen en nu menen van die plaats uit onze toestand
hier te kunnen beoordelen en door vuile lasterpraatjes zichzelf als helden en
ons als laffe landverraders bij de gemeenschap aan te dienen.'> De Geus had
dat bij voorbaat van de hand gewezen: 'De overgrote meerderheid van de
in Duitsland tewerkgestelde studenten is geenlafaard en van de in Nederland
achtergeblevenen geen held.'3
Er waren in Duitsland studenten, niet zo velen, die uit boeken of dictaat-

cahiers hun studie trachtten voort te zetten; soms gaven ouderejaars lessen
aan jongerejaars. Vaak kwam dit alles, schijnt het, niet voor - het dagelijks
werk was te inspannend. Trouwens, langzaam-aan werken bleek voor velen
inspalmender te zijn dan werken in een normaal tempo. Sabotage in de zin
van het beschadigen Vallmachines of van producten was ook al zo eenvoudig
niet. 'Het is zo makkelijk gezegd', berichtte een student aan de redactie van
De Geus,

'maar als je dan met de praktijk van het Duitse systeem kennis maakte, met de
opzichters die je op de vingers keken, met de nauwkeurige controle van het
afgeleverde werk, met het verraad van mede-arbeiders, dan bleek pas hoe moei-
lijk het was. Natuurlijk, lijngetrokken hebben we allemaal, behalve misschien
de medici, maar desondankswèrkten we toch maar."

Menigeen besloot elandestien naar Nederland terug te keren.
Ook dat was niet simpel. Wie in Duitsland werkte, had voor een treinreis

officiële papieren nodig en moest bovendien in het bezit zijn van een geldig
paspoort. Arbeiders die naar Duitsland gezonden werden, kregen steeds een
paspoort mee maar de meeste studenten die zich na Rauters oproep hadden
aangemeld, hadden geen paspoort bij zich toen zij in Ommen arriveerden.
Dat probleem werd opgelost doordat de student I. A. M. Schmutzer, een
zoon Vall prof dr. J. I. J. M. Schmutzer die als 'Indisch gijzelaar' gevangen
zat, contact opnam met de Nederlandse afdeling van het Zweedse gezant-
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