
ARBEIDERS IN DUITSLAND

waren het in hoofdzaak personen die in ons land normaal in het productie-
proces ingeschakeld waren.

De slachtoffers van de arbeidsinzet dan kregen tot eind' 42 vóór hun ver-
trek als regel te horen bij welk bedrijf zij in Duitsland tewerkgesteld zouden
worden en wat de arbeidsvoorwaarden waren, later werd hun dat pas in
Duitsland meegedeeld, In die tweede fase kwam het vaak voor dat arbeiders
die per trein uit Nederland arriveerden (het was voor velen de eerste buiten-
landse treinreis geweest), in kampen belandden waar een soort slavenmarkt
gehouden werd: vertegenwoordigers van fabrieken verschenen er die een
keuze maakten uit de nieuw-aangekomenen. Hoe lang moest men dan in
Duitsland blijven werken? Dat was aanvankelijk verschillend, maar begin
'42 werd bepaald dat de arbeidsinzet formeel steeds minstens een jaar zou
duren - in feite werd het als regel een inzet van onbepaalde duur. De verlof-
en vakantieregeling was krap. Per jaar kreeg men één, hoogstens twee weken
vakantie en die vakantie werd dan vaak gekoppeld aan een week 'verlof'
(over de verlofdagen werd geen loon uitbetaald); gehuwde arbeiders hadden
van eind' 40 af recht op verlof als zij een half jaar, ongehuwde als zij een jaar
ononderbroken gewerkt hadden. 'Recht op verlof' betekende evenwelniet
dat men verlofkréég - er werd op dit punt door de Duitse bedrijven vaak op
alle mogelijke wijzen gechicaneerd. Trouwens, medio' 43 werd een eerste
'verlotstop' ingevoerd (die ook een 'vakantiestop' was); wel werd deze in
oktober '43 door een regeling vervangen die weer verloven toestond (er
werd toen evenwel in elk bedrijf aan de ene groep arbeiders pas permissie
tot vertrek gegeven wanneer de vorige groep uit Nederland teruggekeerd
was), maar in maart '44 werd de tweede 'verlofstop' afgekondigd en deze
bleef tot het einde van de oorlog gehandhaafd. 'Buitengewoon verlof' werd
alleen verleend wanneer een van de ouders, de vrouw of een van de kinderen
van de betrokken arbeider levensgevaarlijk ziek of plotseling overleden was.
Hield men zich aan de regels, dan kwam dit alles er op neer dat, bij vertrek

naar Duitsland, het directe contact met het eigen gezin, de eigen familie, de
eigen vriendenkring voor een half jaar of een jaar en van '43 af zelfs voor
onbepaalde tijd verbroken was. Vooral door de gehuwde malmen werd
daar als regel zwaar aan getild. Hun afwezigheid was trouwens ook voor hun
vrouwen vaak een beproeving: het viel niet mee om in bezet gebied het
hoofd te bieden aan de duizenden beslommeringen van het dagelijks leven
- daar stond men nu geheel alleen voor. Als extra-moeilijkheid kwam daar
voor de gezinnen waaruit de kostwinner naar Duitsland had moeten ver-
trekken, nog bij dat zich bij het overmaken van het gedeelte van het loon
dat voor het eigen gezin bestemd was, vaak problemen voordeden. Er was
in die lonen veel variatie: zij liepen uiteen van 30 tot 90 Rn: per week
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